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-utbolu sevenlerin dergisi 


"Beşiktaş, Pepe'yi transfer listesine aldı!", “Beşiktaş, 
Pepe'nin menajeriyle görüştü”, “Pepe, Beşiktaş'ın teklifini 
düşünüyor”, “Pepe transferi için Beşiktaş'ın referansı 
Ouaresma olacak”, “Beşiktaşlı taraftarlar Pepe'yi ikna 
etmek için sosyal medyada 'Come to Beşiktaş' çağrısı 
başlattı”... 


Sezon öncesi transfer dönemi başlamadan aylar önce 
duymaya başladığımız, hangisine inanacağımızı 
şaşırdığımız transfer haberlerinin arasında bu haberler de 
geçiyordu. “Olur mu, olmaz mi?" diye düşünürken Pepe, 
Real Madrid formasını çıkarıp siyah-beyazlı forma için 
imza attı! Tabii “Koskoca Pepe” Türkiye'ye kadar geldikten 
sonra, FourFourTwo'nun kapağına taşımasak olmazdı! 


Nasıl ki Pepe'nin röportajı Beşiktaş'la sınırlı değilse, 
FourFourTwo'nun bu sayısı da Pepe röportajı ile bitmiyor. 
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynanmış 
en iyi 25 maçı seçtiğimiz dosya konumuz, 
Premier Lig'i izlemek için yeni sebepler 
olarak gösterebileceğimiz futbolcularla 
yaptığımız röportajlar ve daha birçok 
eğlenceli konu sonraki sayfalarda sizleri 
bekliyor. 


Okuduğunuz her yazının, izlediğiniz 
her maçın mutlu edeceği bir ay 
dilerim... 


Analizler, FourFourTwo arşivinden 
unutulmazlar FourFourTwo.com.tr'de... 


En eğlenceli paylaşımlar için Fotoğraflar, videolar, yarışmalar... 
takipte kalın: ©FourFourTwoTR Facebook.com/FourFourTwoTurkiye 
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HANGİ OTO? 


otomobil alım rehberi 


Türkiye'nin ilk ve tek karşılaştırmalı 
otomobil alım rehberi artık yayında! 


Www.hangioto.com 


ALTIPAS 


Güzel Oyun 

Yakın Markaj: 

Can Bartu, efsaneye dönüşen 
sporculuğunu anlattı 

Guiz: 

Teknik direktörleri 
futbolculuklarından tanıyın! 
Röportaj: Rafael'den Ferguson'da 
yarattığı kafa karışıklığını 
dinledik 

Şampiyonlar Ligi'nin kart 
karnesini hazırladık 


KAPAK: Pepe ile Beşiktaş'tan çok 
daha fazlasını konuştuk 

Premier Lig bu yaz transfer 
döneminde şanına yakışır 
futbolcular kazandı. Peki harcanan 
paraya değecek mi? 

Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz 25 
maçını seçtik 

Benim 11'im: Eski Real Madrid ve 
Arsenalli oyuncu Baptista, birlikte 
oynadığı futbolculardan hücumcu 
bir 11 kurdu! 


2 Dev Organizasyon 2 
Intercity İstanbul Park'ta! 


Tek Marka Kupaları ve Pist Günleri 
'de sizleri bekliyor. 


Motor sporlarının dev ismi Intercity İstanbul Park'tan 
benzeri görülmemiş, dev organizasyon. Yarış 
meraklılarından profesyonel yarışçılara, tüm hız 
tutkunlarına hitap eden yarışlar dünyanın en iyi 

yarış pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park'ta | / 
hayat buluyor. | 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı, 
en heyecanlı Tek Marka Kupaları ve farklı araç 
kategorilerine açık Pist Günleri aynı günde 
sizleri bekliyor. 


Ayrıntılı bilgi ve başvurular için, 
www.intercitypark.com veya 0216 645 73 30 


Official Radio 


Biliyoruz, Hollanda Erkek Milli Takımı daha 
iyi günler yaşamıştı ancak Euro 2017'yi 
kazanan Hollanda Kadın Milli Takımı da o 
günler kadar iyi! Yarı finalde İngiltere'yi 3-0 
yenen turnuvanın ev sahibi, finalde 
Danimarka'yı Arsenal'in yeni transferi 
Vivianne Miedema'nın 2 golü ve turnuvanın 
en iyi oyuncusu seçilen Lieke Martens'in 
harika oyunuyla 4-2 yendi. Bunu kutlamak 
için de Utrecht'in meşhur kanallarına gidip, 
halkın övgüleri eşliğinde bir gezintiye 
çıktılar. Gelecek muhteşem Portakallar! 
Fotoğraf Hoogte/REX/Shutterstock 


Valencia derbisinde, Levante ve Valencia ir — d b. 
karşı karşıya geldi. Levante'nin evi olan a, > 

Cutat e Valencia Stadium'da derbilerde hiç pi; N 

de alışık olmadığımız bir tribünle karşı v 

karşıyaydık. İki takım da tek bayrakla mez 

tribünlerde yer aldı. Özerk Valencia 

bölgesinin bayrağı alan sarı-kırmızı-mavi “ a 
zemin üzerine motiflerin yer aldığı bayrak, iki ys 
takım taraftarlarınca dalgalandırıldı. Maç 7 
tribünlerdeki kardeşliğe nazire edercesine 

1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 

Fotoğraf LevanteMedia / Shutterstock 


Yunanistan'ın Şampiyonlar Ligi temsilcisi 
Olympiakos, Portekizli rakibi Sporting 
Lisbon karşısına çıkarken Olympiakoslu 
taraftarlar da en az futbolcuları kadar 
rakiplerini ağırlamaya hazırdı. Tüm 
rakiplerinin önlerinde eğileceği iddiasıyla 
hazırlanan pankart tribünleri kapladığında 
coşku iyice artmıştı ancak bu, rakip 
üzerinde korku yaratmamış olacak ki 3-2 
mağlup oldular. Ancak grup ikincisi olarak 
durumları hiç de fena sayılmaz. Daha çok 
gösteri bekliyoruz! 

Picture Ververidis Vasillis/ Shutterstock 
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'Yİ150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ! 


GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, İş Bankası Maximum Kart'ın ana sponsorluğunda 
Istanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. 


Dijital oyun dünyasının en yeni 
oyunlarını, oyun tutkunlarını, fenomen 
Youtuber ve “streamer'ları; yerli 

ve yabancı dijital oyun, firma ve 
markalarını bir araya getiren GameX 
Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda 

İş Bankası Maximum Kart, e-spor 
severlerle buluştu. 

150 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı 
GameX 2017 online fuar biletleri www. 
biletino.com'da, İş Bankası Maximum 
Kart'a yüzde 50 indirimle satıldı. 


League of legends (Lol) liglerinde 
yer alan 1907 Fenerbahçe Derneği, 
Galatasaray ve Beşiktaş e-spor 
takımlarının ana sponsoru olarak e-spor 
alanına ilk yatırım yapan markalardan 
olan Maximum Kart; 19 Ağustos'ta Ülker 
Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen 
League of Legends Türkiye Büyük Finali 
etkinliğine de Platinum sponsor olarak 
desteğini artırmıştı. 

1907 Fenerbahçe E-spor takımı, 
Maximum Kart ana sponsorluğunda, LoL 


TBF 2017 şampiyonu olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 

Ayrıca e-spor özelinde iletişimini 
Maximum Gaming alt markası ile sosyal 
medyada yürüten İş Bankası Maximum 
Kart, oyun keyfini maksimumda 
yaşatmayı amaçlayan Maximum Gaming 
Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram 
hesaplarından yapılan eğlendirici ve 
bilgilendirici paylaşımlarla e-spor kitlesi 
ile olan etkileşimini artırmayı hedefliyor. 

Maximum Kart'ın e-spor dünyasındaki 
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1907 Fenerbahçe E-spor takımı, Maximum Kart ana 
sponsorluğunda, LoL TBF 2017 şampiyonu oldu! 


bu yolculuğu, yeni nesil oyun 
ekosisteminin tüm katılımcılarının 
toplandığı GameX 2017'de de 
devam etti. 

Fuar girişindeki standında 
katılımcıları ağırlayan İş Bankası 
Maximum Kart, Maximum 
Gaming sosyal medya hesapları 
aracılığıyla e-spor tutkunlarına 
farklı deneyimler yaşattı. 
Maximum Kart, alışverişten 
sinemaya, spordan sanata 
hayatın her alanına dokunan bir 
kredi kartı olarak e-sporseverlerin 
ve gençlerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek mobil uygulaması 
Maximum Mobil'in ayrıcalıklarını 
ziyaretçilere aktardı. 

Stantta bulunan dev 
telefonlardaki Maximum Mobil 
uygulamasının simülasyonları 
ile uygulamada yer alan Dijital 
Kod Market'ten oyun, eğlence ve 
müzik kodları satışı tanıtıldı. 

Maximum Mobil uygulaması 
ile Cinemaximum'dan sinema 
bileti satın alınabiliyor, 
Yemeksepeti'nden yemek siparişi 
verilebiliyor, Dijital Kod Market'ten 
League of Legends Riot Puan kodu 


satın alınabiliyor. 

14-17 Eylül tarihlerinde GameX 
2017 ana sponsoru Maximum 
Kart standında düzenlenen 
eğlenceli yarışmalar ile sürpriz 
hediyeler verildi, e-spor kitlesi 
ile birebir etkileşime geçildi. 
1907 Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Galatasaray e-spor takımlarına 
ait taraftar atkıları, Maximum 
Gaming çantaları, yüzlerce Riot 
Puan kodu, Yemeksepeti indirim 
kodu ve Cinemaximum sinema 
bileti düzenlenen yarışmalarla 


Altta 

Yılın Yerli E-spor 
Takımı ödülü, 1907 
Fenerbahçe E-spor 
Takımı'nın! 


katılımcılara hediye edildi. 

Oyun severler Maximum Kart 
standında League of Legends 
karakterlerinin kostümlerini giyen 
cosplayerlara yoğun ilgi gösterdi. 
Ünlü spor ve e-spor yorumcusu 
Kaan Kural'ın ve 1907 Fenerbahçe 
e-spor takımı oyuncularının 
Maximum Kart standını 
ziyareti, etkinlik alanında ve 
Maximum Gaming sosyal medya 
hesaplarında büyük ilgi uyandırdı. 
Maximum Kart'ın ana sponsor 
olduğu takım oyuncularının oyun 
içi istatistiki bilgilerini içeren 
video infografikler ve Maximum 
Kart standından yapılan canlı Lig 
Radyo yayını yoğun ilgi gördü. 

, GameX Maximum 2017 
Ödülleri'nde Yılın Yerli E-spor 
Takımı ödülünü 1907 Fenerbahçe 
E-spor Takımı, Yılın Yerli E- 
sporcusu ödülünü de 1907 
Fenerbahçe E-spor Takımı kaptanı 
Berke “Thaldrin” Demir aldı. 

Maximum Kart, e-spora özel 
paylaşımları ile bu dünyadaki 
gençlerle iletişimine ve yeni 
işbirlikleri ile ilklere imza atmaya 
devam edecek. 
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ALTIPAS 


gi 


GAN BARTU 


İTALYANLARA KENDİSİNİ BEĞENDİRMEK İÇİN NELER YAPTI? 


LAKABI NEDEN SİNYOR? 


Avrupa kupalarında final 
oynayan ilk Türk 
futbolcusuydunuz? O 
günkü duygularınız 
nasıldı? 

Kupa Galipleri Kupası 1962 
finalinde Glasgow'da 
Fiorentina ile Atletico 
Madrid'e karşı forma 
giydim. Bir gün öncesinde 
aynı stadyumda Louis 
Armstrong'un konserine 
gittik; çok güzel, güneşli bir 
hava vardı. Ertesi gün 
anormal derecede yağmur 
yağmaya başladı ki bırak 
futbol oynamayı, elimizi 
bile dışarı çıkartamıyorduk. 
İki uzatma oynayıp 1-1 
berabere kaldık; golümüzü 
Hamrin atmıştı. O zamanlar 


penaltılar yoktu, ikinci bir 
maç oynandı ve onu 
kaybettik. Sahaya çıkarken 
değişik bir duygu 
hissetmemiştim. Zaten çok 
fazla heyecanlanan bir tip 
değildim. Şimdi o maçın ne 
kadar mühim olduğunu 
farkına varıyorum. Maçın 
sonunda bir kupa, unvan 
var; ben bunlardan 
habersiz normal bir maç 
gibi çıktım, oyunumu 
oynadım. O günlere ait 
elimde hiçbir kayıt yok. 
NTWde yorumculuk 
yaparken İtalyan 
televizyonlarına başvurduk 
ama aldığımız yanıt “Biz 
kayıtları 10 yıl sonrasında 
siliyoruz” oldu. 


UEFA'nın futbol 
büyükelçisi seçilmiştiniz. 
UEFA buna neye göre 
karar vermişti? 

Bunun iki sebebi var. 
Birincisi Avrupa 
kupalarında final oynayan 
ilk Türk futbolcu olmam, 
diğeride o dönemde UEFA 
Kupası finalinin Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 
oynanacak olması. İsmimi 
Fenerbahçe kulübü ve 
Türkiye Futbol Federasyonu 
ortaklaşa bir şekilde 
belirledi, UEFA onların 
kararıyla hareket etti. 


UEFA futbol büyükelçisinin 
görevi nedir? 

Görevim kura çekmekti. 
Gidiyoruz, bir gece 
kalıyoruz. Ertesi gün ilk 
olarak kura çekiminin 
provasını yapıyoruz, 
ardından asıl çekimi yapıp 
uçakla geri dönüyoruz... 
işler böyle yürüyordu. 


Elçilik görevini aldıktan 
sonra Türkiye'den gereken 
ilgiyi gördüğünüzü 
düşünüyor musunuz? 

Bu çok önemli bir görev ve 
kimse bunun farkında bile 
değil. Türkiye enteresan bir 
ülke, işin başındakiler 
enteresan insanlar. Oraya 
gidiyorum kura çekiyorum, 


Türk kulübünün rakibini 
belirliyorum ama haberi 
sunan adam sadece “Bize 
bu çıktı” diyor. Benim adımı 
bile zikretmiyor. Hoş benim 
popülarite açısından bir 
problemim yok ama bu 
tavrı çirkin buluyorum. 
Orada kurayı çeken, seni 
temsil eden biri var ve sen 
zahmet edip adını bile 
söylemiyorsun! 


Galatasaray'a hep iyi 
kuralar çektiniz. Siz 

de buna inanıyor 
musunuz? Galatasaraylı 
yöneticilerle bu konuda 
konuşmuş muydunuz? 

Son kura çekiminde 
Galatasaray yöneticisi 
Adnan Sezgin benden hep 
Werder Bremen ile 
Bordeaux'yu çekmemi 
istiyordu, ben de ona 
“Fransızlar iyi oynuyor. 
Bence Werder Bremen sizin 
için daha iyi olur” diyordum 
ama onun istediği oldu. İki 
yıldır maç yaptıkları için 
rövanşı almak istiyorlarmış. 
Tabii ki ben hangi kürede 
hangi takımın ismi var 
bilmiyordum. Şans işte! 


Kura çekilişlerini birlikte 
yaptığınız UEFA Genel 
Sekreteri David Taylor ile 
futbol üzerine sohbet 
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ediyor muydunuz? Neler 
konuşuyordunuz? 

O dönem David Taylor, 
UEFA'nın en önemli 
adamıydı, Platini çok fazla 
karışmıyordu işlere. Tabii ki 
futbol konuşuyorduk. Beni 
tanıdıkça, kariyerimi tam 
olarak öğrendikçe bana 
karşı çok daha sıcak 
yaklaşmaya başladı. Taylor, 
Şampiyonlar Ligi 
Büyükelçisi Bruno Conti ile 
el sıkışırken, ben gelince 
bana sarılıyor! Müthiş 
memnunlar ve teşekkür 
ediyorlar. Ancak bu 
noktada söylemem 
gereken bir şey var. Türkiye 
Futbol Federasyonu'ndan 
bir tane haddini bilmez, 
salak birisi, aynen yaz 
bunları, benim hakkımda 
UEFA'ya şu bilgiyi iletmiş: 
“Can Bartu, Fenerbahçe'nin 
Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 
maçta oynadı, akşam da 
basketbol ligi final maçında 
Galatasaray'a karşı sahaya 
çıktı ve 10 sayı yaptı.” Ben 
A takımda basketbol 
oynarken 25 sayının altına 
düşmedim! Beşiktaş maçını 
o zamanki adıyla 
Mithatpaşa, bugünün 
İnönü Stadı'nda 14.30'da 
oynadık, 4-2 kazandık ve 
ben iki gol attım. 
Akşamında da Spor ve 
Sergi Sarayı'nda 
Galatasaray'ı 82-50 yendik 
ve ben 32 sayı attım. Bu 
çok önemli! Bu bilgiler 
ortadayken öbür türlü 
açıklama yapılması benim 
yaptıklarımı da küçültüyor; 
alelade bir olay haline 
getiriyor. Ardından bu 
bilgiler düzeltildi. 


Fenerbahçe ve 
Galatasaray rekabetine 
baktığımızda, taraftarların 
futbol bilincinde bir 
kirlenme mi yaşanıyor? 
Evet, böyle bir kirlenme var 
ve sorun spor 
sayfalarındaki taraflı 
yazılardan kaynaklanıyor. 
Ne zaman fanatik takım 
yazarlığı türedi, bakış açısı 
bozuldu. Her şartta 
taraftarı olduğu takımı 
destekleyen futbol 
yazarları türedi. 
Gazeteciliğe başladığım 
zamanlar dört takımın 
maçlarını da yazıyordum, 


“Kuraları da hep 
Galatasaray'a yarayacak 
şekilde çektim. Haydi 
hayırlısı” 


artık sadece 
Fenerbahçe'yle ilgilenmem 
isteniyor. Bir takımın 
kazanması için diğer tarafı 
kötülemenin bir manası 
yoktur. Bir takım, kendi 
becerisiyle büyük olur. 
Yazar, diğerlerini 
küçülterek kendi takımını 
büyütemez. İşte bunu 
yaptılar. Basın bir 

felaket. Hiç yeteneği 
olmayan, bilgisiz bir sürü 
adam yazı yazıyor, 
tenkitlerde bulunuyor. 

Bir spor müdürü çıkıp 
“Spor servisini 
gençleştirdik” diyor. Böyle 
bir skandal olabilir mi? 
Yorumcu olabilmek için ya 
o sporun içinden gelmeniz 
ya da uzun bir süre o sporu 
takip edip, bilgi ve tecrübe 
sahibi olmanız gerekir. 
Televizyonlarda devamlı 
hakem konuşuluyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde 
hakem konuşulmaz. 
Türkiye'de hakemler kötü 
mü, kötü! Biraz da bunların 
tutumundan dolayı kötü! 
Federasyon bunu 
engellemek için hiçbir şey 
yapmıyor. 


Metin Oktay ile 
çektirdiğiniz ve hep 
yayınlanan, herkesin 
bildiği bir fotoğraf var. 
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Onun hikâyesi nedir? 

Tam hatırlayamıyorum özel 
bir maç ya da jübile 
karşılaşmasıydı. O gün ben 
Galatasaray'da oynadım, 
Metin de Fenerbahçe'de. 
Beni Galatasaray'da, 
Metin'i de Fenerbahçe'de 
isteyen seyirciler vardı. Eski 
maçlarla yeni maçlar 
arasında çok fark var. Eski 
seyirciler sadece maçı 
değil, oyuncuyu da 
seyretmeye gelirlerdi. 
Fenerbahçe ile Galatasaray 
oynarken, Beşiktaş'ı tutan 
seyirciler de tribünde 
olurdu. Bunun bir sebebi de 
o zamanlar seyretmeye 
değer futbolcular 
olmasıydı. Benim 
zamanımdaki futbolcularla 
bugünküler mukayese bile 
edilemez. Bugünki saha ve 
top şartları, antrenman 
bilgisi olsaydı Türk Milli 
Takımı, Almanya ile 
antrenman maçı yapardı! 
Turgay, kaleci Özcan, Basri, 
Ergun, Naci, Beşiktaşlı 
Nusret, Ali Ihsan, Eşref, 
Lefter, Kadri, Suat, Metin, 
İsfendiyar, Tarzan Mehmet 
Ali... Bunların hepsi komple 
bir takım. Beton Mustafa 
vardı; neredeyse kendi 
attığı kornere kafa 
atabilecek kadar hızlı ve 
güçlüydü! 


Italya'da üç farklı takımda 
yedi yıl top koşturdunuz. O 
günün şartlarında transfer 
olmak bile başarı olarak 
değerlendirilirken bunu 
nasıl başardınız? 

İtalya'ya ilk gittiğimde en 
çok antrenmanlarda 
zorlandım. Bizim Türkiye'de 
yaptığımız antrenmanlar 
gibi değil ki, ölü gibi kaldım 
sahanın ortasında! Torino 
ile oynayacağız ilk maçımı, 
ogün de bir yağmur, bir 
yağmur... “Eyvah” dedim. 
Sahaya çıkıyoruz, bana 
“Dikkat et! Karşında 
İtalya'nın en sert savunma 
oyuncusu Bearzot oynuyor” 
dediler. Adam 1.85 
boyunda, geniş göğüslü, 
öyle ki göğüs kılları ipli 
formasından taşmış! Eski 
Manchester United'lı 
Dennis Law ile İngiliz Milli 
Takımı santrforu Baker da 
karşı takımda oynuyor. 
“Eyvah” dedim, “Bir de 
yağmur yağıyor!” Bir çıktık 
sahaya, saha halı gibi... 
Yağmur yağmış ama hiçbir 
sorun yok. Daha ilk 
dakikalarda Bearzot ile bir 
topa girdik... Ben biraz 
tabanla girmiştim, adam 
havada döndü, kafa üstü 
çakıldı. Tribünlerden “Türk'e 
bak!” diye sesler yükseldi. 


“Lefter-Can elele, 
hep beraber tribüne!” 


Altta 
“Basketbolla 
futbola aynı anda 
çalışayım bari” 


“İtalya'da yaptırdıkları an renmanlardan 
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sonra ölü gibi sahanın ortasında kalmıştım!” 


Orada korkak damgası 
yedin mi ömür billâh 
bundan kurtulamazsın; bir 
de Tavşan diye isim 


takarlar. Maçı 2-0 kazandık 
ve lider olduk. Toplam 21 
maç üst üste kaybetmedik. 
Fiorentina tarihinde 
şampiyon olunan dönem 
hariç ilk defa böyle bir şey 
oluyordu. 


İtalya'ya, özellikle 
Floransa ve Roma'ya 
gittiğinizde neler yaşıyor 
ve hissediyorsunuz? 
Haliyle eskisi kadar 
tanınmıyorum, nesil değişti 
artık tabii. Örneğin gittiğim 
oteldeki resepsiyon 
müdürü beni tanıyor da 
çalışan resepsiyon görevlisi 
tanımıyor! Futbol İtalya'da 
Türkiye'dekinden daha 
farklı algılanıyor. Maçlar 
oynanır hafta sonundan 
çarşambaya kadar 
maçların yorumu yapılıyor, 
çarşambadan hafta sonuna 
kadar da oynanacak 
maçlar tartışılır. Barlarda, 


. restoranlarda, aile 


toplantılarında hatta 


Italya'da yedi yıl futbol 
oynamış bir kişi olarak 
bugünkü Italyan 

ligini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Serie A geçmişte en 
önemli lig olarak kabul 
ediliyordu, sizce şimdi 
nasıl? 

Eskisi kadar iyi olduğunu 
düşünmüyorum ama 
birçokları gibi İngiltere 
liginin en iyi lig olduğunu 
da kabul etmiyorum. 
İngiltere, İtalya ve 
Almanya'da üst düzey 
mücadele var belki ama 
teknik ve güzel oyunun en 
büyük temsilcileri İspanya 
ve Fransa ligleri. 
İngiltere'de büyük 
mücadele veriliyor. » 


İTALYA'YA GİDİNCE © 
BARONLUKTAN 


BEYLİĞE DUŞTUM 


bakanlar kurulunda bile 


böyledir. AMA KDDE 


FARKINDA DEĞİL! 
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Öyle ki televizyon 
çekimlerinde bile ikili 
mücadeleler önemli yer 
tutuyor. Dikkat ederseniz 
Premier Lig'de çok becerikli 
hamleleri pek göremezsiniz 
ama İspanya'da, Fransa'da 
görebilirsiniz. Ben keyif 
aldığım ligi söylüyorum; 
İngiltere ligi bana saman 
gibi geliyor. Tabii yeni 
transferlerden sonra daha 
seyredilir hale geldi. Artık 
daha yerden oynuyorlar. 


Sinyor lakabı nereden 
geliyor? 

Sinyor, Italyanca'da “Bey” 
demek; Italyanlar da 
benden bahsederken 
“Sinyor Can Bartu” diyor. 
Bizim basınımız da bunu 
önemli bir şey olduğu 
sanarak bana Sinyor 
demeye başladı. Oysa 
sinyor kelimesi önemli 
değildir, İtalya'da tüm 
erkekler sinyordur. 
Italya'ya gitmeden önce 
lakabım Baron'du. 
Anlayacağınız Baron üst 
düzey bir unvandır. 
Baronluktan beyliğe 
düştüm ama kimse 
farkında değil! 


Taşınırken futbol 
oynadığınız dönemine ait 
tüm fotoğraflarınızı ve 
formalarınızı kaybettiğiniz 
doğru mu? 

Eşim benimle ilgili fotoğraf 
ve yazıları biriktirmişti. 
Koca bir salonu dolduracak 


— 


4 


Galatasaray formasını 
j ilk kez burada giymedi 


LEDİ 


“İtalya'da bu kadar 
yağmur yağsa da Allah 
seni inandırsın saha 
yine de halı gibidir” 


kadardı. Şu anda 
yaşadığım evime taşınırken 
hepsini arkamda bıraktım. 
Kim aldı, ne yaptı bilmem. 
Futbol meraklısı biri alsaydı 
beni bulur, gönderirdi ama 
gelen giden yok! 


Hem basketbol hem de 
futbol milli takımlarında 
oynadınız. Bunu nasıl 
başardınız? Bu iki sporun 
birbirine nasıl bir etkisi, 
katkısı oldu? 

Benim sayemde 
Fenerbahçe basketbol 
takımının soyunma 
odasına ilk defa masör 
geldi! Gündüz futbolda 
Beşiktaş, akşam da 
basketbolda Galatasaray 
ile yaptığımız maçlara 
çıkabilmem için masör 
kaslarımı gevşetmeye 
çalışmıştı. Ondan önce 
basketbolcular masaj falan 
olmadan maç yapardı. 
Küçükken çok güzel futbol 
oynardım, sonradan 
basketbol oynamaya 
başladım. Ciddi ciddi 
basketbol oynarken zorla 
futbolcu yaptılar. O 
dönemde Yugoslav 
otoriteler buna karşı çıktı, 
“Çok önemli bir 
basketbolcu, yazık 


Ben bu futbolu sevdim; hırlı, kavgalı, heyecanlı! 
Bundan sonra futbol oynayacağım' dedim" 


etmeyin” dediler. İlk olarak 
Caddebostan'da 
Fenerbahçeli ve 
Galatasaraylı futbolcuların 
karşılaştığı bir maçta 
futbol oynadım ve dokuz 
gol attım! Maçtan sonra 
“Ben bu futbolu sevdim. 
Hırlı, kavgalı, heyecanlı, 
bundan sonra futbol 
oynayacağım” dedim. 
Galatasaraylı Suat 
“Şımarık! O kapalı 
salondan çamura mı 
çıkacaksın? Adamı topa 
vurdurmazlar” dedi. Ben de 
ona “Onu bunu bilmem, 
sen kendine milli takımda 
yer ara” diye yanıt verdim. 
Futbol oynamaya 
başladım, ardından Eşfak 
Aykaç tarafından milli 
takıma çağrıldım ve Suat'ı 
yedek bıraktım! Basketbol 
sayesinde çok çabuktum, 
aniden depara kalkardım. 
Fizik olarak kuvvetliydim. 
İtilerek kımıldayacak, 
düşecek bir adam 
değildim. Çamurlu 
sahadan çıkardık, ben 

hiç düşmemişim, o 
yüzden şortum temiz; 
insanlar beni “Bu hiç 
mücadele etmiyor” diye 
haksız bir şekile 
eleştirirlerdi. « 
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*Yeni cep telefonuna fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde 
fixpack onarım hizmeti almak için sitemize bekleriz. 
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HATALI 


Man United'ın eski beki; 
Lacazette'in ayrılışını, Lyon'un 
şampiyonluk hasretini ve 
Fergie'nin ikizleri ayırt etme 
sorununu anlattı! 


Burada çok mutluyum. 
Harika bir yer ve şu 
ana dek kararımdan 
hiç pişman olmadım. 
Başlarda kolay olmadı; 
Ligue 7'e uyum 
sağlamakta zorlandım ve ilk birkaç ay 
fazla iyi oynayamadım ama artık her 
şey yolunda. 


Kulüpte ufak bir tur atarsanız, herkesin 
kupayı yeniden kaldırmayı ne kadar 
çok istediğini görürsünüz. Lyon, üst 
üste yedi kez şampiyon olmuştu, bu 
yüzden diğer kulüplerin Lyon'u 
durdurmak için bir yol bulması 
anlaşılabilir bir durum. Yine de tekrar 
şampiyon olabilmek adına doğru 
yoldayız. 


Röportaj Felipe Rocha 


Ödül adayı Olimpiyat siftahı 
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Elbette şansımız var. 
Kadroda hem genç, 
hem de tecrübeli 
oyuncular var. Alex 
Ferguson sayesinde, 
bunun için nelere 
ihtiyacımız olduğunu 
çok iyi biliyorum. Her 
şey tamam! 


Bunlar sadece sizin 
bildikleriniz, bir iki yıl 
içerisinde Lyon'da 
yetişen çok daha fazla 
yetenekli oyuncu 
göreceksiniz. Mouctar 
Diakhaby, Amine Gouiri, 
Myziane Maolida ve 16 
yaşındaki Willem 
Geubbels... Yetenekli 
oyunculara süre 
vermek bu kulübün 
kültürü ve felsefesi. 


Yanlış seçim dostum 
(gülüyor)! Şaka 
yapıyorum. Alexandre, 
oyun içinde olmayı 
seven, teknik bir forvet. 
Bu sebeple Arsenal 
onun için İngiltere'deki 
en uygun kulüp olabilir. 
Bizim için büyük bir 
kayıp oldu. Premier 
Lig'de oldukça başarılı 


olacağını düşünüyorum. 


Evet ama neyse ki artık 
ikimiz de duygularımızı 
kontrol edebiliyoruz. 
Birbirimizin maçları 
hakkında 
endişelendiğimizden 
yoruluyorduk ve bunun 


Isa 


yardımı dokunmuyordu; 
özellikle de birlikte 
oynarken. Şimdi daha 
olgunuz. Onu geçen 
sezon üç kez izledim. 


Daha birkaç gün önce 
Fabio'nun yanında 
Twitter'a giren bir Man 
United taraftarı gördüm 
ve Fabio Middlesbrough 
forması giymesine 
rağmen benim adımı 
yazdı! 


Hiç mi? Sayısını 
bilmediğim kadar çok 
(gülüyor)! 
Antrenmanlardan önce 
gelip bana bakar ve 
“Hadi, sola geç” derdi 
ve ben de bir şey 
demeden ona bakınca 
“Yani sağa geç Rafael!” 
derdi. 


Çalıştığım en iyi teknik 
direktör Ferguson. 
Ondan birçok şey 
öğrendim ve bu yüzden 
sonsuza dek minnettar 
kalacağım. Daima 
antrenmanlarda 
vereceği iyi bir tavsiye 
olurdu. Her 
oyuncusuyla nasıl başa 
çıkacağını bilirdi. Bunun 
yanında sahip olduğu 
futbol bilgisi, onu en iyi 


yaptı. 


Elbette, yüzde 100! 
Kulüpte çok 
mutluydum ve hem bir 
oyuncu hem de bir 
birey olarak geliştim. 
Yaptıkları yeni 
transferlerden sonra 
onlara daha çok 
güveniyorum. Umarım 
bu sezon Premier Lig 
şampiyonu olurlar. 


Röportaj Chris Flanagan; İllüstrasyon German Aczel 


Gary Lineker 


vs Porto, Kupa Galipleri Kupası, 1991 


Gary Lineker dünyanın en iyi golcülerinden birisi olsa da attığı 
harika gollerle meşhur değildi. Biri hariç! 

Kendi yarı sahasından top süremediğini ve ardı ardına rakipleri 
geçemediğini kabul eden Lineker, FFT'ye süreklilik sorununu 
anlatırken “Elime davul verseniz onu bile çalamazdım” deyip gülüyor. 

Ancak bu, 1991-92'deki Kupa Galipleri Kupası ikinci turunda Spurs'ün 
harika hücumunu tamamlayıp ITV tarafından Sezonun Golü 
ödülünü kazanmasına engel olmadı. Porto'yu White Hart Lane'de 
konuk eden Spurs, sarı deplasman formasını giymişti. 

Paul Allen'ın başlattığı ve Pat Van Den Hauwe, Vinny 
Samways ile Lineker'in olduğu bu hücumda birçok tek 
dokunuş vardı. Van Den Hauwe topu alana dek 
paslaşma daha da çılgın bir hal aldı. Hauwe'nin ortası 
Allen'i buldu ve o da kafasıyla topu Lineker'e ; 
aktardı. Fernando Couto'yu geçen Lineker, / 
hafifçe dokunduğu topu kaleci Vitor Baia'nın 
yanından ağlara yolladı. 

“Benim alışılmış gol vuruşumdu” diye 
gülümsüyor Lineker. “Gollerimi hatırlama 
konusunda berbatım. Televizyonda 
gördüğüm gollerimi hatırlamıyorum bile. 

Ancak bu içinde bulunduğum en iyi takım * 
gollerinden birisiydi. İzlemesi keyifli bir 

takımdık ancak Avrupa'da başarı ya da lig 
şampiyonluğunu kazanmak için birkaç 
oyuncuya daha ihtiyacımız vardı.” Gerçekten de 
öyle. O gece Lineker bir gol daha attı ve Spurs, 
3-1'lik skorla Porto'yu geçti ancak çeyrek finalde 
Feyenoord'a elendiler. Sezon sonunda Grampus 
Eight'e transfer olan Lineker'in Porto'ya attığı iki 
gol Avrupa'daki son golleri olacaktı. 


| 
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Sergio Ramos o Martin Demichetis , ZEZE / 


Didier Drogba, Zlatan İbrahimoviç veya Cristiano Ronaldo?! 
Şampiyonlar Ligi'nin kart konusunda vukuatı en fazla olan 50 futbolcunun tablosunu çıkardık... 
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organizasyon biletler 


N 


eşiktaş beni Güme t0 
« Beşiktaşa tavladı! 


Kendini sakınmadan “büyük” futbolcuların 
arasındaydı, Real Madrid'le rekorlar kırdı, 
Twitter'da yapılan “Come to Beşiktaş” 
çağrısına dayanamayıp Türkiye'nin yolunu 
tuttu. Pepe ile Beşiktaş'tan çok daha 
fazlasını konuştuk! 


Röportaj Hilal Gülyurt 


“FUTBOLU İLK İZLEMEYE BAŞLADIĞIM 
DÖNEMDE İDOLLERİM RICARDO COSTA VE 
elele LERRO YDU 


e” 


Çocukken futbolcu olma hayali kurar mıydın? 
Seni futbol oynamaya teşvik eden biri oldu mu? 
Her zaman futbolcu olmak istedim. Semtte 
arkadaşlarla beraber oynuyordum. Hatta babam 
bazı zamanlar kendimden büyük çocuklarla futbol 
oynadığımdan benim için endişeleniyordu. 
Kendimden yaşça çok büyüklerle oynuyordum. Eve 
her geldiğimde bana kızıyordu. “Büyüklerle futbol 
oynarsan sakatlanabilirsin” diyordu. Ben yine de 
onlarla oynamayı çok seviyordum çünkü benim 
için ayrı bir zorluk, bir rekabet ortamıydı. Futbol 
aşkım da böylece başladı. 


Brezilya'da büyümüş olmak, bir futbolcu adayı 

olarak gelişimini etkiledi? 

Brezilya futbolla yaşayan bir ülke. Sıradan bir 

semtte büyüdüm. Oradaki çocuklarla birlikte 

sadece futbol oynuyorduk. Babam da beni maçlara 
7” götürüyordu. Yani her Brezilyalı çocuk gibiydim. 


Kendine kimleri örnek aldın? izlemekten keyif 
aldığın bir oyuncu var mıydı? 

Hayattaki idolüm her zaman babam oldu ama 
futboldaki idollerim Ricardo Costa ve Fernando 
Hierro'ydu. Mitchell van der Gaag, 18 yaşımda 
profesyonelliğe ilk adımlarımı atarken birlikte 
oynadığım bir oyuncuydu. Onu çok beğenirdim ve 
kendime örnek alırdım. Kariyerim boyunca çok 
kaliteli oyuncularla oynadım ve hepsinden bir 
şeyler öğrendim. 


Türkiye'yle ilgili ilk izlenimlerin nasıl? Hayatın şu 
ana kadar nasıl gidiyor? , 
Her şey çok iyi gidiyor, çok mutlu hissediyorum. İyi 
ve doğru bir seçim yaptım. Hem kendim, hem de 
ailem için güzel bir seçim oldu. Tabii ki bir 
adaptasyon süreci var ama Türkiye'de insanlar 
beni çok iyi karşıladı. Bu da işimi kolaylaştırıyor. 
Sosyal hayata adım atarken kapıları bana sonuna 
kadar açıyorlar. 


Türkiye'de henüz yapmaya fırsat bulamadığın bir 
hobin var mı? 

Var tabii ki! Sörf yapmayı seviyorum. Türkiye'ye 
gelmemle beraber bu biraz daha zorlaştı. Brezilya, 
Portekiz ve İspanya'da daha kolaydı ama önce 
burayı biraz daha iyi tanımam lazım. 


Ricardo Guaresma'yla aran nasıl? Beşiktaş'a 
transfer sürecinde etkili oldu mu? 

Beni çok iyi karşıladı. Karar vermemde etkili oldu. 
Konfederasyonlar Kupası'ndayken kendisiyle çok 
konuştuk. Bana Türk futbolunu, Beşiktaş'ı ve 
Istanbul'u anlattı, çok iyi şeyler söyledi ve karar 
vermem konusunda işimi bir hayli kolaylaştırdı. 


Meşhur “Come to Beşiktaş” furyasıyla ilgili neler 
düşünüyorsun? 

Yazın Konfederasyonlar Kupası'ndayken sosyal 
medya hesaplarıma gelen mesajlarda “Come to 
Beşiktaş” yazıyordu. Aileme de aynı şekilde ilgi 
göstermişlerdi ve bu beni çok mutlu etti. Bu 
sevgiyle beraber kendi kimliğimi Beşiktaş kimliğinin 
üzerine koydum ve bir bütün oldum.» 
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Beşiktaş'ın bu sezonki hedefleri neler? Kadro 
olarak bunları başarabilecek güçte misiniz? 
Beşiktaş, Türk futbolunun en önemli parçalarından 
biri. Çok çalışıp mücadele etmemiz lazım çünkü 
bizim için çok uzun bir sezon olacak. Üç kulvarda 
yarışacağız. İyi konsantre olup, hepsinde kupaya 
uzanmak istiyoruz. Arkamızda bizi destekleyen çok 
güçlü bir taraftarımız var ve onları mutlu etmek 
için elimizden geleni yapacağız. 


Beşiktaş'ın Real Madrid'den en büyük farkı ne? 
Bunu söylemek zor. Real Madrid tarihine 
baktığımızda, Şampiyonlar Ligi'ni defalarca 
kazandığını görüyoruz. Avrupa'da büyük ve köklü 
bir geçmişi var. Beşiktaş'ın bu yönden tabii ki eksiği 
var ama Türkiye standartlarında çok büyük bir 
kulüp. Real Madrid'de olduğu gibi çok büyük bir 
taraftarı var. Bir fark söylemem gerekirse sadece 
Şampiyonlar Ligi kupalarını söyleyebilirim. 
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde henüz böyle bir 
başarısı yok ama bunu başaracak kapasitesi 
fazlasıyla var. 


Beşiktaş formasıyla ilk lig maçında Antalyaspor'a 
gol attın ve maçın en iyi oyuncusu seçildin. Senin 
için çok özel bir maç olmalı... 

Lige iyi başlamak önemliydi. Kendi evimizde 
taraftarsız bir maç oynadık ama bizi gördüklerini, 
bizi izlediklerini biliyorduk; onların sevgisini 
hissediyorduk. Bireysel olarak benim için çok güzel 
bir başlangıç oldu. Vodafone Park'ta gol atarak 
takımıma yardımcı olmak özel bir duyguydu. 


Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında eski takımın 
Porto'ya karşı oynarken neler hissettin? 

Porto'ya karşı oynamak çok zordu. Çok sevdiğim bir 
kulüp. Emek verdiğiniz kulübün formasıyla en iyisini 
yapmaya çalışıyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz. 
Porto gibi zorlu bir takımın karşısında bu duygularla 
sahaya çıkmak benim için çok zordu. 


Grubunuzda Porto'nun yanı sıra Monaco ve RB 
Leipzig var. Şansınızı nasıl görüyorsun? 

Çok dengeli bir gruptayız. Güç dengeleri eşit. 
Grupta olan bütün takımlar zirveye çıkabilir. 
Deplasmanda oynadığımız ilk maçı kazanmak 
bizim için önemliydi. Kendi sahamızda oynadığımız 
tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bir sonraki etaba 
geçmek için şu anda her şey bizim elimizde. 


Süper Lig'le La Liga'yı karşılaştırır mısın? 

Arada birçok farklılık var. La Liga'da oynayan 
futbolcuların birçoğu kendi milli takımlarında 
oynuyor. La Liga'da her sezon üç-dört takım 
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Bu da 
ligdeki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. Türk 
futbolunda da özellikle saha içinde çok zorlu bir 
mücadele var. Türkiye'de bir maçın 0-0 bitmesi 
gerçekten çok zor çünkü bütün takımlar iyi hücum 
yapıyor. Kaliteli oyuncular var ve Türkiye'de defans 
oyuncusu olmak bu yüzden çok zor! 


Talisca'yla ilgili neler düşünüyorsun? Sence 
parlak bir kariyere sahip olabilir mi? 

Talisca beni çok şaşırttı. Çok kaliteli bir oyuncu. Bu 
kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. 
Benfica'da oynadığı dönemde neden başarılı 
olamadığını bilemiyorum ama iyi ki Beşiktaş'ta 
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oynuyor, bize yardım ediyor. Geleceği 
kendisine bağlı. Nasıl çalışırsa, sahada 
o kadar faydasını görecek. Saha 
dışında profesyonel olmaya devam 
ederse biz de ona destek vermeye 
hazırız. Muhakkak büyük bir çıkış 
yakalayacaktır. 


Porto'dan Real Madrid'e transfer 
olduğunda “Pepe de kim?” diyen 
taraftarlar vardı ancak orada 
geçirdiğin dönemde kendini 
ispatladın ve Bernabeu tribünlerinin 
sevgilisi oldun. Real maceranı nasıl 
değerlendiriyorsun? 

Benim için başarılı bir dönem olmuştu. 
Porto'dan gelmiştim. Porto tabii ki Real 
Madrid çapında bir takım değil. 
Tanınmamış bir oyuncu için verilen 30 
milyon euro çok büyük bir rakamdı ve 
bu da çok eleştirildi. O dönemde alınan 
defans oyuncuları bir türlü dikiş 
tutturamamıştı. Yeniden tanınmamış 
ve genç bir oyuncunun alınması, takımı 
güçsüz bırakacak bir şey olarak 
görünüyordu. Tabii tam tersi oldu! 10 
sene boyunca birçok kupa kazandık. 
Real Madrid gibi büyük bir kulüpte 
kendi adımı tarihe yazdırmak beni 
gururlandırıyor. Kariyerimi Beşiktaş'ta 
tamamlayacak olmak da beni ayrıca 
mutlu ediyor. 


V 


Real Madrid'deki en unutulmaz anın 
hangisi? 

Çok özel anlar var. Real Madrid'le 
çıktığım ilk maçım, kazandığım ilk 
kupa, Şampiyonlar Ligi... Real Madrid 
formasını giydiğim her an benim için 
çok önemliydi. Her zaman 
taraftarlarımızın desteğini yüreğimde 
hissettim. Onlar için mücadele ettim. 
Son güne kadar onları mutlu etmek 
için çabaladım. 


Sahada yüzde 100 performansla 
oynayabilmek için ekstra 
motivasyona ihtiyacın var mı? 
Gerek yok. Çok mücadeleci bir 
futbolcuyum. İşime, takım 
arkadaşlarıma, kulübüme saygılıyım. 
Zaten bunlar sayesinde bu noktaya 
geldim. Saha içinde ve saha dışında 
profesyonelliğe bir bütün olarak 
bakıyorum. En iyi performansımı 
gösterebilmem için fazladan bir şeye 
gerek yok. 


2016 Avrupa Şampiyonası'nı 
kazanmak, kariyerinde nasıl bir yer 
tutuyor? 

Milli takım olarak tarihe geçtik. Avrupa 
Şampiyonası çok önemli bir turnuva, 
Portekiz'in daha önce kazanamadığı bir 
kupa... Almanya, Italya, Fransa gibi 
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“ÇUARESMA BANA TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇOK İYİ 
ŞEYLER SÖYLEDİ VE BÖYLECE KARARIMI VERDİM” 


ülkeler için de bu kupayı kazanmak çok 
önemli. Portekiz'le gurur duyuyorum, 
takımımla gurur duyuyorum. Bizim için 
unutulmaz bir andı. Portekiz Milli 
Takımı'nda kariyerime devam edip 
Portekizlileri daha çok mutlu etmek 
istiyorum. 


Bunun için “Kariyerinin en mutlu anı” 
diyebilir miyiz? 

Milli takımda tarihe geçmek elbette 
çok güzel bir duygu ama en yüksek 
nokta olarak değerlendiremeyiz. 
Tartışmasız kariyerim için çok önemli. 
Milli takımda kazandığınız bir kupa 

ile bir milleti mutlu ediyorsunuz. 

Her futbolcunun yaşayamayacağı 

bir şey. 


2018 Dünya Kupası'ndan 

sonra Portekiz Milli Takımı'nı 
bırakacak mısın? - 

Henüz kararımı vermedim. Önümüzde 
daha çok zaman var. İlk olarak 
elemelerden birinci olarak çıkmamız 
lazım. Dünya Kupası'nda iyi bir dönem 
geçirmek istiyoruz çünkü oraya son 
Avrupa şampiyonu olarak gideceğiz ve 
bunun üzerine çıkmamız gerekiyor. 
Dünya Kupası'nda iyi bir performans 
gösterirsek tüm ülke için önemli 
olacaktır. 
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Premier Lig bu yaz transfere oldukça büyük paralar harcarken, Romelu Lukaku 


» transferine 75 milyon sterlin harcayan Manchester United manşetleri süslüyordu. 
Peki Lukaku başta olmak üzere transferler başarılı olacak mı yoksa İngiliz devleri bu 
harcam ıyaptıklarına pişmanımı olacak? 

, w g ... b“ 


” sl) 010 GRAND e ona 


Yazı Michael Cox; Martinez Röportajı Samindra Kunti 


utbol tarihi, bir kulüpte parladıktan sonra yüksek 

bir bonservisle büyüleyici bir takıma gidip başarısız 

olan futbolcularla dolu! Fazla baskının olmadığı, iyi 

ancak Premier Lig şampiyonluğuna oynamayan 
bir kulüpten, ligin en seçkin takımlarına gitmek 
aslında o kadar da hoş bir durum değil. İlk olarak 
oyuncunun üstündeki baskı 10 katına çıkıyor. Daima 
iyi performans göstermek durumunda kalıyorlar ve 
medyanın gözleri daima üzerlerinde! 

“Bu sıçrayış çok büyük” 2006 yılında orta sıra takımı 
Spurs'ten Manchester United'a 14 milyon sterline 
transfer olan Michael Carrick temmuz ayında bu 
sözleri sarf etmişti. “Bunu yaşayana dek insanlara 
bunu anlatamıyorsunuz.” 

Carrick'in yeni takım arkadaşı Romelu Lukaku da 
Everton'dan Old Trafford'a gelişiyle benzer durumla 
karşı karşıya. 

“Eminim o da aynı şeyi yaşayacaktır” diyor Carrick. 
“Premier Lig tecrübesine sahip olması büyük bir 
avantaj, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Ancak 
baskıyla baş etmesi gerekecek. Herkes gibi sezon 
boyunca yaptıklarıyla değerlendirilecek ve buna hazır 
olduğuna eminim. Gözler, alıştığının aksine çok daha 
fazla üzerinde olacak.” 

75 milyon sterlinlik yüklü bonservis ve dünyanın en 
büyük futbol kulübünün yıldız forveti olması 
yetmezmiş gibi Old Trafford'un iki efsanevi 
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oyuncusunun yerine gelmesi yükünü de omuzlarında 
taşıyor. Yalnızca kulübün yeni 9 numarası Zlatan 
İbrahimoviç değil, aynı zamanda United tarihinin en 
fazla golünü atan Wayne Rooney de Goodison Park'a 
Lukaku'nun boşluğunu doldurmaya gitti. 

Kendisinden şüphe edenleri susturmak ve sakin 
kalabilmek için Lukaku'nun lige iyi başlaması 
gerekiyor. Zaten United formasıyla bundan daha iyi 
bir başlangıç da düşünemezdi. 

Kırmızı Şeytanlar'ın West Ham'ı rahat bir şekilde 4-0 
yendiği maçta Lukaku 2 gol attı. Birçok yorumcu 
bunun Alex Ferguson'dan bu yana United'ın 
sergilediği en keyifli performans olduğunu söylüyor. 
Bu Jose Mourinho'nun çok hoşuna gitse de, 
Lukaku'nun Slaven Bilic'in öğrencilerine karşı 
gösterdiği performans da Portekizliyi bir o kadar 
tatmin etmiş olmalı. Lukaku, diğer iki ismin yerine 
geçebileceğini kanıtladı. Old Trafford'da yeni bir 
yıldız doğdu! 

Romelu Lukaku, Premier Lig'in çoğu birinci sınıf 
santrforlarından daha farklı. Çoğu ileride oyuna katkı 
sağlayıp daha sonra tam anlamıyla santrfora 
dönüştüğü için övülürken (Sergio Aguero, Alexis 
Sanchez ve Harry Kane) Lukaku bunun tam tersi. 
Güçlü, acımasız ve yüzsüz bir 9 numara. Tam da 
Mourinho'nun United'daki sistemine uygun. Fiziksel 
olarak güçlü, direkt ve dikine! 


“TUKAKU, IKI OLD TRAFFORD 
EFSANESİNIN YERİNE 
GELMESİNİN YUKUNU DE 
OMUZLARINDA TAŞIYOR” 


“En üst seviyedeki oyuncular belli özellikleriyle 
sıradışı olur” diyor 2013-16 yılları arasında üç yıl 
Everton'da, şimdi de Belçika'da Lukaku'nun patronu 
olan Roberto Martinez (altta). “Her şeyde harika olan 
bir oyuncu yok. Her şeyi yapmaya çalışırsanız 
ortalama bir oyuncu olursunuz. Romelu bir bitirici; 
16-17 yaşlarında da harika bir bitiriciydi, şimdi de 
harika bir bitirici. 

“Daima gol atma tehlikesi var. Kalenin önünde bir 
fırsat yakaladığında kaleciye sorun yaratıyor.” 
Lukaku'nun West Ham'a attığı 2 gol sadece gol 
atma yeteneğini değil, aynı zamanda Mourinho'nun 
kadrosu için uygunluğunu kanıtladı. İlk gol 
Rooney'nin atacağı tarzda bir golken, ikinci gol 
Ibrahimoviç'in attıklarına benziyordu. 

Ilk gol hızlı bir kontra ataktan geldi. United'ın ilk 
maçında sol kanatta başlayan ancak maç içinde 
genelde santrfor pozisyonunda oynayan Rashford ile 
mükemmel uyum yakaladı. İngiliz oyuncu, 
merkezden taşıdığı topu Lukaku'ya aktardı, o da 
nokta bir vuruşla Joe Hart'ı avladı. 

Harika ilk golün ardından Lukaku, ikinci golü rahat 
attı. Henrikh Mkhitaryan'ın ikinci yarıda kullandığı 
serbest vuruşta Lukaku, Arthur Masuaku'nun 
üzerinden kafayı vurup topu ağlarla buluşturdu. 

Bu iki gol Lukaku'nun tüm yeteneklerini göz 
önüne sermemiş olabilir ancak Mourinho'nun 
keyifle izlediğine şüphe yok! Mourinho, kontra 
ataklardan ve duran toplardan daha fazla gol 
atmak istediğini belirtmişti. Daha en başında 
Lukaku bunları yerine getirdi. 

Everton'dayken hücumla bağının zayıf 
olduğu söyleniyordu. Ancak Lukaku'nun 
hazırlık maçlarında United orta sahası ile 
etkileşimi umut vericiydi. Real Madrid'e 
yenildikleri Avrupa Süper 
Kupası'nda da rakip stoperlerden 
kurtulup topu alabildiğini tekrar 
tekrar gösterdi. Artık her 
zamankinden daha iyi takım 
arkadaşlarına sahip 
olduğundan 
savunmacılardan 
kurtulmaya daha çok 
çalışmalı. 

Üçüncü ve en çok 
bahsedilen eleştiri ise 
büyük takımlara fazla 
gol atamaması. 
Everton'daki son 
sezonunda 25 golünün 
yalnızca #'ü ilk altı 
takıma karşıydı. Her ne 
kadar United'ın ihtiyaç 
duyduğu Lukaku 
güçlü bir oyuncu olsa 
da karşılaştığı rakip 


savunmacıların kalitesine bakarsak bu aşırı bir 
durum değil. 

United'ın geçen sezonki en büyük sorunu içeride 
berabere kaldıkları maçlardı. 19 iç saha maçının 
10'unda berabere kaldılar. Arsenal, Everton ve 
Liverpool gibi takımlar kabul edilebilir olsa da 
Burnley, Hull, Stoke, Bournemouth, Swansea, West 
Brom ve West Ham'a değerli puanlar kaybettiler. 
Lukaku da bu takımları sürekli mahvetmeye alışık. 
2016-17'de Everton forması ile bu takımlara 7 
maçta 9 gol attı. Bunu göz önüne alırsak 
Mourinho'nun bariz bir zayıflığı giderdiği kesin. 
Ayrıca Lukaku büyük maçlarda bir sürü gol atma 
baskısıyla karşılaşmayacak çünkü Portekizli teknik 
adam büyük maçlarda savunmayı sıkı tutup, gol 
yememeyi düşünmesi ile ünlü. Onun için 1-0 
genelde yeterli. 

Lukaku aynı zamanda United'a daha fazla taktik 
esneklik sağlayacak ve geleneksel 4-4-2'ye benzer 
bir stilde oynayabilecekler. En azından Düşler 
Sahnesi'ne birkaç kupa getirmeyi bilen bir adama 
göre! 

“Jose'nin hazırlık maçlarında Lukaku ve Anthony 
Martial'ı oynatması dikkatimi çekti” demişti United 
efsanesi Ryan Giggs temmuz ayında. “Geçen 
sezonun maçlarını analiz edip, bazı maçlarda ileride 
iki oyuncuya sahip olmanız gerektiğini görmüş 
olmalı. Belki de Mata ve Mkhitaryan hemen 
arkalarında oynar. Geçen sezon böyle bir şey 
görmedik. Jose bir kazanan ve takımı neyin 
geliştireceğini görebilir. Sistemle oynamak bunu 
sağlayabilir. 

“Jose'nin Lukaku'yu almasının asıl sebebi onun 
goller atıp Old Trafford'daki beraberlikleri galibiyete 
çevirmesi” diyor Giggs. 

“Üzerinde çok fazla baskı olacak. Bu yüzden 
etrafındakiler de çıkıp birkaç gol atmalı.” 

Bu soruları cevaplamanın en iyi yolu, United 
tekrar bir kupa kazanana dek goller atmak 
olacaktır ancak bazılarına göre Lukaku, yeni 

kulübüne pek de uygun değil. İlginç bir 
şekilde, West Brom ve Everton formalarıyla 

geçirdiği son 5 sezonda 85 gol atan 24 
yaşındaki oyuncunun göz ardı edilemeyecek 
güçlü yanları yerine zayıf yönlerine 
odaklanılıyor. Tüm bunlara rağmen 
Lukaku, açık ve eski tarz bir teknik 
direktörün açık ve eski tarz bir 
forvet oyuncusu. 

“Öne çıkma konusunda 
sorun yaşayacağını 
sanmıyorum çünkü işler 
nasıl ilerler bilirim” diyor 

Martinez. “Rom günlük 

çalışmaları konusunda 
takıntılı. Daima 
mükemmel bir şekilde 
hazırlanmak istiyor ve 
gol atma yeteneğini 

asla kaybetmeyecek.” 
Old Trafford'daki ilk 
maçlarında harikalar 
yaratan Rooney ve 

Cristiano Ronaldo gibi 
başlayan Lukaku, ilk 
maçta attığı 2 golle 
kendisinden şüphe 
duyanları haksız 
çıkaracak gibi duruyor. 


KELEĞRI IHEANACKO 


Kulüp: Leicester 
Bonservis: 25 milyon 
sterlin 
Mevki: Santrfor 


Yaklaşık bir yıl önce 
Nijeryalı forvet, Man 
City'nin yıldızlarla 
dolu kadrosunda ilk 
11 başlayacak gibi 
duruyordu. Ta ki 
Ocak ayında Gabriel 
Jesus'un gelişi tüm 
umutlarını bitirene 
dek. Ligin ilk 
yarısında 9 kez ilk 
117'de başlayıp 6 gol 
atsa da 2 Ocak'tan 
sonra ilk 11'e 
giremedi ve yalnızca 
Huddersfield 
Town'u 5-1 
yendikleri FA Cup 
maçında gol 
atabildi. Teknik 
direktörü de genç 
golcünün hayal 
kırıklığına uğradığını 
görebiliyordu. 
“Onunla çalışmak 
bir onur” demişti 
yaz ayında 
Guardiola. “Onun 
için kolay olmadı, 
ona fazla firsat 
vermedim. O yaşta 
oynaması 
gerektiğine 
inanıyoruz. Bu 
yüzden onun için en 
iyisini yapmaya 
karar verdik. 20 
yaşındaki santrfor 
için en iyisi 
Ağustos'ta Leicester 
City'e gitmek oldu. 
Yeni patronu Craig 
Shakespeare genç 
oyuncunun King 
Power'a gelişinden 
sonra “Genç ve iyi 
bir golcü. Hücumda 
bağlantı kurduğunu 
görebiliyorsunuz” 
demişti. “Çok daha 
iyi olacak.” 
Iheanacho kendini 
kanıtlamak 
isteyecektir. 


FourFourTwo.com.tr 37 


GOK SÜRAT! 


Arsenal'e hızlı kanat oyuncusundan acımasız bir santrfora dönüşen bir Fransız mı geldi? Karşılaştırmalar oldukça 
açık ancak Alexandre Lacazette, sonunda Arsenal'de Thierry Henry'nin boşluğunu doldurabilir 


Yazı Alison Ratcliffe 


lexander Lacazette hakkında onu tanıyanlardan 
en çok duyacağınız şey, “Daha iyi olabilmek için 
çok çalışmaktan asla korkmaz” 

“Sabır, futbol zekasının bir parçası ve o da sabrın 
sembolü” diyor 12 yaşındayken onu Lyon'da 
çalıştıran Remi Garde. “Diğer insanların hatası 
olduğunu düşünmek yerine kendini değerlendirmeyi 
ve sıkı çalışmayı biliyor.” 

O zamanlar yaşıtlarına göre fazla parlak olmayan 
Lacazette, sağ kanatta görevlendirildi. 

“Başlarda ona fazla inanmamıştık” diyor o 
dönemde Lyon PAF takımının başında olan Bruno 
Genesio. “ O daima zorluklarla büyüdü. Kendi yaş 
grubundaki arkadaşlarınan daha sonra profesyonel 


t giri Çi 


oldu. Bu yüzden tüm övgüleri hak ediyor.” 

2011-12'de A takıma çıktığında ya da 13-14”te 
Garde onu sağ kanattan forvete aldığında 22 ve 
sonraki sezonlarda sırasıyla 31-23-37 gol attıktan 
sonra Lacazette'in ara verdiğini zannedebilirsiniz. 
Ancak her adım onu daha da kararlı hale getirdi. 

“Son iki senede çok fazla bireysel çalışma yaptı” 
diyor menajeri David Venditelli, Kasım 2016'da. “Bu 
sene üç erkek kardeşi ile Guadeloupe'ye tatile gitti ve 
yeni sezona hazır gelebilmek için çok fazla çalışma 
yaptı. Daha zayıf olması ya da omuzlarının ve 
kollarının şişmesi tesadüf değil.” 

Ayrıca Lyon, Lacazette'i birçok farklı sistemde 
kullandı. İleri uca geçişinden beri 4-4-2, 4-4-3 ve 4-2- 


d 


ş ayr 
BELLİ BİR AN OLMAK 
güni Mi 


v 


3-1'de oynadı. Özellikle de geçen sene sistem sürekli 
değişti. Güçlü santrfor Bafetimbi Gomis'in ardından 
teknik özellikleri ve paslarıyla öne çıkan oyun kurucu 
Nabil Fekir ile top sürme ustası Mathieu Valbuena'yla 
oynadı. En son da daha direkt oynayan Claudio 
Beauvue ile partner oldu. Ayrıca hem en önemli 
oyuncu, hem destek, hem de yalnız santrforken. En 
çok Mesut Özil'e benzetilen Fekir, Lacazette'in 
oyununa uydu ancak yanında kim olursa olsun goller 
gelmeye devam etti: Arsene Wenger, 2017-18'de 
dilediği gibi yeni taktikler deneyebilir. Kanattan 
santrfor mevkiine geçişi, Thierry Henry 
benzetmelerini de beraberinde getirdi. Ancak 
Fransa'nın eski teknik direktörü Gerard Houllier, onu 
bir başka Arsenal efsanesi lan Wright'a benzetiyor. 
Kuzey Londra ekibinde 1991-98 yılları arasında 185 
gol atan Wright, 26 yaşındaki oyuncudan 
etkilenmişe benziyor. 

“Bir santrfor olarak belli bir havanız olmak zorunda 
ve o da kendinden emin gözüküyor” diyor Wright 
FFT'ye. “Son üç sezonda ligde 20'den fazla gol attı. 
Neden kendinden emin olmasın ki? İnsanlar “alt 
tarafı Ligue 1” diyor ancak hangi ligde oynarsanız 
oynayın süreklilik sürekliliktir.” 

Oldukça doğru. Lyon'un eski golcüsü Sonny 
Anderson, gol makinesi Lacazette'in Cristiano 
Ronaldo ve Lionel Messi seviyesine yaklaştığını ancak 
Ligue 1'den dolayı gelişiminin gölgede kaldığını 
söylüyor. Ligue 1 tarihinin en golcü ikinci oyuncusu 
ve eski Lyon patronu Bernard Lacombe ise 
Lacazette'in şahane dokunuşlarını ve karar verme 
yetisini övüyor. Ona göre Zlatan Ibrahimovic PSG için 
ne idiyse, ortalama pasları alıp çokça gol atan ve 
asist yapan Lacazette de Lyon için oydu: Kanattan 
forvete geçtikten sonra Lyon'un göllerinin neredeyse 
yarısında imzası bulunuyor. 

Fransız basını, Lyon'un antrenör ekibiyle Tola 


Vologe'nin son büyük ürünü Karim Benzema ile 
Lacazette'i sayısız kez karşılaştırdı. Lyon 17 yaş 
altı teknik direktörü Armand Garrido “Alex topu 
tutmakta ve ileride bağlantı kurmakta biraz 
daha iyi. Muhtemelen Karim'den daha da zeki.” 

Lacazette'in akan oyunda ilk dokunuşla attığı 
ilk Arsenal golü, çılgın Arsenal-Leicester maçı 
için rastlantı olarak görünebilir ancak bu onun 
özelliği. Geçen sezon Avrupa'nın 5 büyük 
liginde 20'den fazla gol atan oyuncular (Messi, 
Ronaldo ve Tottenham oyuncusu Harry Kane 
dahil) arasında en yüksek şut-gol oranı yüzde 
33 ile Lacazette'in. 

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, 
Lacazette'i milli takım kadrosuna 
almamasından dört gün sonra Saint-Etienne'e 
karşı oynanan derbi maçında Lacazette, Stade 
de Gerland'da hat-trick yaptı. Lyon'un yeni 
stadı Stade des Lumieres'in ilk golünü attı. 
Lyon, Mayıs 2016'da Monaco'yu yenip 
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı 
kazandığında Lacazette yine hat-trick yaptı. 
Çocukken tuttuğu takım olan Lyon'da 100 gole 
ulaşmak için 1 gole ihtiyacı olduğunda da attı. 

Baskı olduğunda yılmadı. Arsenal'in 9 
numarasını giyen çoğu oyuncunun omuzlarına 
ağır bir yük bindi - hatta 1998-99'da Nicolas 
Anelka 17 gol attığından beri Arsenal'de 9 
numarayı giyen hiçbir oyuncu bir sezonda bir 
düzine gol bile atamadı. 

Wright ise Lacazette'in yersiz bir endişeye 
düşeceğini sanmıyor. “Bu kadar sık gol atan bir 
oyuncunun, 9 numaranın pek şans getirmediği 
bir kulübe gelmekten endişe duyacağını 
sanmıyorum.” 

Arsenal'deki ilk golünü atması yalnızca 94 
saniye sürdüğüne göre bu doğru bir varsayım! 


LAĞAZETTE 


MARIO LEMINA 
Kulüp: 
Southampton 
Bonservis: 

18 milyon sterlin 
Mevki: Orta saha 


“Premier Lig'e hoş 
geldin!” West Hamlı 
Mark Noble, 
Southampton'un 
Juventus'tan rekor 
bedelle transfer 
ettiği Lemina'ya, ilk 
maçında yaptığı 
faulün ardından ne 
dediğini bilmek 
imkansız. 
Lemina'nın ilk 
maçında Saints, 
Doğu Londra ekibini 
evinde 3-2 
yenerken Lemina 
için ligin bu 
“meşhur” özellikleri 
hakkında iyi bir 
tanıtım oldu. 

O gün Noble 
oyundan atılmadığı 
için şanslıydı, Marko 
Arnautovic ise Jack 
Stephens'a dirsek 
attığı için oyundan 
atıldı. Noble'ın sert 
müdahalesinden 
30 saniye önce 
Arnautovic ile 
mücadeleye giren 
eski Marsilyalı 
Lemina, belki de 
ligdeki bu sertlikten 
korkmayacak tek 
oyuncu; zira Mario, 
iki yıl boyunca 
kiralık oynadığı 
Stade 
Velodrome'da 
rakibinin kasığına 
yumruk attığı için 
oyundan atılmıştı. 
Gabonlu oyuncu 
topu iyi dağıtıyor, 
orta sahanın 
merkezinde oyunu 
rahat oynuyor ve 
sağ kanatta da 
görev alabiliyor. 
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DERNARDI 
olUYA 


“ENİ MAK CITY'R 


GELMEN 
NA ELM 


uAlo1 LAN 
HUNALIN! 


Ronaldo'nun ne kadar doğru bir karar verip vermediğini elbette 


zaman gösterecek. Bu röportajda sadece ipuçları var! 


Röportaj Andrew Murray 


matör lig maçından ya da 6 kişilik bir turnuva 

maçından sonraki halinizi hayal edin. Şimdi de o 

yorgunluktan sonra oturup gelecek haftayla ilgili 

beklentilerinizi en ince ayrıntısıyla 
konuştuğunuzu düşünün. Eğri oturup doğru 
konuşalım, futboldan bahsetmek isteyeceğiniz son 
şey olurdu. Ancak Bernardo Silva için bu geçerli değil. 
Manchester City'nin 43 milyon sterlinlik transferi 
uzun bir antrenmandan çıktı ve İngiltere'ye 
gelişinden sonraki ilk büyük röportajına hazırlanıyor. 

“Uzun sürdü” deyip gülüyor ve FFT'yi karşılarken 

Portekizli. “Ama iyiydi.” 


KİM Mİ? ELBETTE 


Mavilerin yeni ufak oyun kurucusu hakkında 
çabucak öğreneceğiniz şey futbolla yatıp kalktığı. 23 
yaşındaki futbol sanatçısı, takım arkadaşı David Silva 
ile sadece isim olarak benzemiyor. Kolaylıkla kontrol 
edebildiği bir fiziğe, iyi bir tekniğe ve fevkalade bir 
futbol aklına sahip. Geçen sezon Ligue Vi kazanırken 
ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarken 10 gol, 
10 da asist yaptı. Silva, mükemmel bir Pep Guardiola 
oyuncusu. Zira sırf bir yuva gibi hissettirdiği için ufak 
ve bulaşık makinası olmayan bir apartmanda 
yaşamaktan oldukça memnundu. 

“Bernardo futbolu seviyor ve 24 saatini futbol 
düşünerek yaşıyor” diye açıklamıştı bu yılın başında 
teknik direktörü Guardiola. “Bu hoşuma gidiyor. 
Mütevazı birisi ve oldukça akıllı. Bu da çok önemli 
çünkü akıllı oyuncular, bizim oynamak istediğimiz 
oyuna adapte olmak için zamana ihtiyaç duymaz.” 

Silva'nın ardından yine Monaco'dan Etihad'a gelen 
Benjamin Mendy, Silva'yı “sakız ayaklı” olarak 
tanımlıyor çünkü top daima ayağına yapışıyor ve 
ilerlemek için sabırsızlanıyor. 


Manchester City oyuncusu olmak nasıl 
hissettiriyor? 

Muhteşem. Gençken herkes Premier Lig'i izler ve 
burada olmayı hayal eder. Man City, dünyadaki en iyi 
futbol kulüplerinden. Oyuncular, teknik direktör... Bu 
benim için henüz başlangıç. Tadını çıkarıyorum ve 
umarım burada çok fazla şey başarırım. 


Sence takım bu sene neler yapabilir? 

Kaliteli birçok genç oyuncuya sahibiz. Biraz da 
tecrübe katınca tüm kulvarlarda mücadele 
edebilecek bir takımımız var. Premier Lig'i kazanmak 
bu sezon kulüp için büyük bir hedef ancak 
Şampiyonlar Ligi de oldukça önemli. Manchester City 
gibi bir kulüpteyseniz, her turnuvayı kazanmak için 
mücadele etmeniz gerekir. 


Kulübe gelmeden önce Manchester City ile ilgili ne 
biliyordun? 

2012'de Sergio Agüero'nun, OPR'a attığı Premier Lig'i 
kazandıran golünü hiç unutmayacağım. O zaman 
Benfica 19 Yaş Altı Takımı'ndaydım. Premier Lig'i bu 
şekilde kazandığınızda bunu tüm dünya duyar. 
Dünyanın en büyük liginde ve ilk sezonumda böyle 
bir başarı elde etmek en büyük hayalim. 


Bernardo Silva'yı bir yabancıya nasıl tanımlarsın? 
Fırsatlar yaratmayı ve gol atmayı seven bir hücum 
oyuncusuyum. Topu kazanmak için önde basarım ve 
Man City'e gelme sebeplerimden birisi de bu, çünkü 
oyun stillerini seviyorum. Burada başarılı olmak için 
gereken niteliklere sahip olduğumu biliyorum. 


Monaco'da birçok kez sağ kanatta oynadın ve sol 

ayağınla içeriye kat ettin. Bu sene nerede 

oynayacağını düşünüyorsun? 

Benfica'da neredeyse 12 yıl oynadım ve forvetin d 
arkasında oyun kurucuydum. Ancak Monaco'ya <S 
gittikten sonra çoğu zaman sağ tarafta oynadım. İki mec 
pozisyonda da oynayabiliyorum ama merkez m 
benim için daha doğal. Yine de ikisini de . 
seviyorum. Gerekirse solda bile oynarım. 
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DERNANDI 
olUVA 


“TOPU KAZANMAK İÇİN 
ONDE BASARIM. 
MANCHESTER GITY'E 
GELME SEBEPLERİMDEN 
BIRISI DE BU!” 


DENNARDI 
olUYA 


Manchester'a gelmeden önce konuştuğun birileri 
var mıydı? 

Gelmeden değil ancak imza atmak üzereyken 
Portekiz ile Konfederasyon Kupası'ndaydım ve 
Cristiano Ronaldo ile Nani'ye şehri sordum. Onlar da 
buradan çok keyif aldıklarını, buradaki insanların 
harika olduğunu ve gerçek bir futbol şehri olduğunu 
söyledi. 


Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığınız ve 
yendiğiniz City ile ilgili izlenimlerin neler? 

Ikisi de harika maçlardı. Etihad'daki ilk maç çılgınlıktı. 
1-0 öne geçtik, ardından 1-1 oldu. 2-1, 2-2 ve 
sonunda 3-2. Ancak üst üste 3 gol attılar. 5-3 
kaybettiğinizde rövanş maçında onlara gol atma 
şansınız olduğunu bilirsiniz. Monaco'daki ilk yarıda 
harikaydık. İkinci yarı ise bizden iyilerdi ama karşılık 
verip tekrar öne geçmeyi başardık. İki maçta da iki 
takım sürekli atak yaptı. Bu çılgınlık! Geçen sezon City 
oldukça güçlüydü ama biraz şanssızlardı, özellikle de 
Premier Lig'de. O kadar fazla kalite ve hırs var ki bunu 
sezebiliyorsunuz. Geçen sezon işler iyi gitmese de 
hâlâ potansiyel var. İstediklerimizi elde edebiliriz. 


İkinci maçtan önce Stade Louis I'in dışında, sen ve 
David'in olduğu Silva vs Silva posterini gördün mü? 
Evet, gördüm ve gurur duydum (gülüyor). David Silva 
harika bir oyuncu. Onunla oynamak ve ondan bir 
şeyler öğrenmek bir onur. Onun rakibi olmak harika 
bir şey! Benzer oyuncular mıyız? Insanların bunu 
söylemesini isterim çünkü bu büyük bir iltifat olur. 
Neredeyse aynı mevkide oynuyoruz, fazla güçlü 
değiliz ancak top bizde olduğunda işi başarıyoruz. 


Senin oyununun tipik Premier Lig oyuncusundan 
farkı ne? Sence bu stile kolayca uyum 
sağlayabilecek misin? 

İlk olarak sahada keyif almaya bakarım. Evet, futbol 
benim işim ancak aynı zamanda sevdiğim şey. Futbol 
futboldur, hangi takıma giderseniz gidin, sistemleri 
ne olursa olsun kaliteli futbolculara yer vardır. Bunu 
kanıtlamak istiyorum. 


Bir futbolcu için hangisi daha önemli: Akıl mı yoksa 
ayak mı? 
Elbette akıl. Bu her zamankinden daha geçerli. Futbol 
daha da agresif bir hâl alıyor ve ayak uydurmanız için 
daha hızlı düşünmeniz gerek. Eğer ikisine de 
sahipseniz bu harika ancak komple bir oyuncu olmak 
için gerçekten de sıkı çalışmanız gerek. Premier Lig ya 
da Şampiyonlar Ligi'nde en iyi ve en zeki futbolculara 
karşı oynarsınız. Fark yaratmak için en hızlı düşünen 
olmalısınız. 


Geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off'unda 
VillarreaVe; ardından Spurs, Marsilya ve PSG'ye gol 
attın, City'e karşı asistler de yaptın. Sence büyük 
maç oyuncusu musun? 

Sanıyorum evet. Geçen sezon en iyi sezonumdu ve 
büyük maçlarda iyi oynamak güzel. Ancak bu, diğer 
maçlardan daha fazla çalışmakla alakalı değil, 
istikrar da gerekli. 


Pep Guardiola aradığında “hayır” demek 
imkansız mı? 

O dünyanın en iyi teknik direktörü ve dünyanın en iyi 
oyuncuları onunla çalışmak istiyor. Eğer bir 


Aşağıda 

Bernardo Silva'nın 
mottosu: 

“Fark yaratmak için 


en hızlı düşünen ol!” 


oyuncunun en iyi teknik direktör için oynama şansı 
varsa bunu geri çeviremez. 


Guardiola neden en iyisi? 

İlk olarak, televizyonda bile takımının oyunu kontrol 
ettiğini görebilirsiniz. Yaptıkları pres, atak ve rakipleri 
mahvedişleri... Oyuncularına çok fazla bilgi veriyor. 
Sahaya çıkarken her durumda ne yapmamızı 
istediğini biliyoruz ve bu bize güven veriyor. Yaptığı 
her işte çok detaycı ve analitik. 


Oynadığın maçlardan sonra kendi analizini 

yapıyor musun? 

Futbol izlemeye bayılıyorum. Eve gittiğimde vaktim 
varsa, televizyonda ne varsa izlerim. Premier Lig 
maçlarını izlemek daima iyi ve Benfica'nın her maçını 


takip etmeye çalışıyorum. La Liga'dan da birkaç maç 
takip ediyorum. Kendi oyununuzu geliştirmenin yanı 
sıra kimin ne yaptığını analiz etmeniz ve anlamanız 
lazım. Bence bu her futbolcu için geçerli. Bu bizim 
işimiz, her gün antrenman yapıyoruz, oyunu çalışmalı 
ve öğrenmeliyiz. 


Futbola dair ilk anın nedir? 

Portekiz ve Fransa'nın Euro 2000'deki yarı final maçı. 
Zinedine Zidane altın golü penaltıdan atmıştı ve bu 
kalbimi kırmıştı. 


Ayağında topla mı büyüdün? 

Evet ama annem bundan pek memnun değildi! Evde 
bir şeyleri kırdığımı ve onun söylendiğini hatırlıyorum. 
Kız kardeşim ve babamla sürekli oynardık. Bir 


“PEP DÜNYANIN EN İYİ 
TEKNİK DİREKTÖRÜ VE 
DÜNYANIN ENİYİ 
OYUNCULARI ONUNLA 
ÇALIŞMAK ISTIYOR” 


keresinde büyük-büyük babamdan kalma bir hatırayı 
kırmıştım ve babaannem bana çok kızmıştı. Nasıl 
üzüldüğüm dün gibi aklımda. 


Benfica taraftarısın ve genç takıma henüz 8 
yaşındayken katıldın. Neden oradan ayrıldın? 
Orada 12 yıl geçirdim. Daima benim takımım oldu ve 
orada büyüdüm. 19 yaşıma kadar PAF takımla 
oynadım ve iyi iş çıkardım. Bu kadar iyi bir sezon 
geçirdikten sonra (2013-14'te Segunda Liga Yılın Çıkış 
Yapan Oyuncusu Ödülü'nü kazandı) A takım için 
oynamak istedim. Teknik direktör Jorge Jesus'un 
bana güvenmediğini anlamıştım çünkü beni 
antrenmanlarda sol bekte oynatıyordu. Hayallerimin 
peşinden gitmem lazımdı. 


Benjamin Mendy'nin City'e gelişi uyum sağlamana 
yardımcı olacak mı? 

Sezonun başında sakatlanmıştı, ancak o dünyadaki 
en iyi sol beklerden ve burada olması harika. 
Kalitesini hemen gösterecektir. Bizim için harika 
olacak. Çok iyi arkadaşız. 


Manchester'da hayatı nasıl buldun? 

Burayı sevdim. Dünyanın birçok bölgesinden insanlar 
var ve bana oldukça sıcakkanlı davrandılar. 
Manchester'da harika restoranlar var. Kız 
arkadaşımla birkaç kez Ulusal Futbol Müzesi'nin 
yanından geçtik. Henüz içeriye girmedim ancak 
yakında gidip bakacağım. Geldiğimden beri tek kötü 
tarafı hava çünkü buna alışık değilim. 


Bir keresinde Sergio Agüero, FFT'ye geceleri 
yağmurun cama vurma sesinin uyumasına 
yardımcı olduğunu söylemişti... 

Cidden mi? Henüz bunu yaşamadım çünkü çok fazla 
yağmur yağmadı. Monaco ve Lizbon'da hava daha 
farklı, daha çok sıcağa ve güneşe alışığım. Soğukken 
futbol oynamak daha kolay oluyor ve zeminin biraz 
ıslak olması da topun daha hızlı gitmesi demek. 


Manchester ağzını henüz öğrenmedin mi? 

Hayır! Bazı şeyler duydum ve buradakiler çok zor 
olduğunu söylüyorlar. Ancak henüz bildiğim bir şey 
yok. Ne bilmeliyim? 


Mesela “kek” pantolon demek... 
Kek mi? Manchester sözlüğünde mi var bu? Vay 
canına, nasıl yazılıyor? Bizimkilere bunu bir sorayım. 


Kendine bir ev buldun mu? 

Hâlâ otelde yaşıyorum ancak birkaç yer gördüm. 
Kendi evime taşınmam pek uzun sürmez. Monaco'da 
şehrin ortasında ufak ve tek yataklı bir dairem vardı, 
denize bakıyordu. Benfica'dan geldiğimde oraya 
taşındım ve ufak bir apartmandan fazlasına ihtiyaç 
duymadım. Ancak hemen yuva hissini verdi. Kız 
arkadaşımla da orada kalmaya karar verdik çünkü 
taşınmak zor. 


Premier Lig ya da Şampiyonlar Ligi'nden sadece 
birini kazanabilecek olsan hangisini seçerdin? 
(Hemen cevap veriyor) Şampiyonlar Ligi çünkü 
kazanması daha zor. Elbette Premier Lig'i kazanmak 
da kolay değil ama Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın 
en iyi takımları oynuyor. Bu yüzden en iyisi. Ayrıca 
Manchester City hiç kazanmadı ve ben de tarih 
yazmak istiyorum! 


DENNANDI 
olUVA 


NATHAN AKE 


Kulüp: 
Bournemouth 
Bonservis: 

20 milyon sterlin 
Mevki: Defans 


Ake'nin Ocak'ta 
Chelsea'ye 
dönmesinden sonra 
Bournemouth'un 
berbat bir sezon 
geçirmesi rastlantı 
değil. Kasım 
ortasından yeni yıla 
kadar kazandıkları 
Stoke, Leicester, 
Swansea 
maçlarında gol 
yemediler ve 
Liverpool'u da 
3-1'den geri dönüp 
4-3 yendiler. 
Ardından Mart'ın 
ortasına kadar 
kazanamadılar. 
Hull'a 3-1 
kaybetmelerinin 
yanı sıra Everton 
onları 6-3'le yerle 
bir etti! Sezonun 
sonlarında 
kendilerine 
gelmeseler küme 
düşeceklerdi. 20 
milyon sterlinlik 
rekor bedelle yaz 
başında transfer 
edilen Ake, sözünü 
tutup, Conte 
yönetiminde 
bireysel hatalarına 
son vermeli. 

“Kısa bir kariyer 
oldu” demişti geçen 
sezon 5 maça 
çıktığı Chelsea'den 
ayrılan Ake. “22 
yaşımdayım, 
oynadığım maçlarla 
iyi bir tecrübe 
edindiğimi 
düşünüyorum.” 
Bournemouth'un ilk 
maçlarını 
kaybettiğini 
düşünürsek buna 
ihtiyacı olacak. 
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İmzasının bedeli birçoklarının gözüne batmış olsa da Chelsea, bir kulübün futbolcusunda 
aradığı her şeye sahip olan bir futbolcu aldı: Sakin ve sadece gol atmaya odaklı! 


Yazı Andrew Murray 


n yıl önce birçok farklı özelliklere ve iyi fiziğe sahip 

santrforları hatırlayın. Uzun hedef santrfor, hızlı 

forvet, ceza sahasında çok fazla bulunan fırsatçı 

golcüler ve görevi çok fazla koşmak olan çalışkan 
forvetler. Didier Drogba ve Lionel Messi her şeyi 
değiştirdi. Fildişili oyuncu bu dördünün birleşimiydi; 
Messi ise o kadar yetenekli ki 1.90 boyunda bir tank 
olmasına gerek yok. 

Drogba ileride tek başına bir tehlike olabiliyordu. 
Savunmanın arkasına sarkabilen bir hedef santrafor 
ile orta sahanızı üçlerken, gol tehdidinde azalma 
olmuyordu. Kısacası sadece gol atmak yeterli değil. 

Alvaro Morata, Drogba'nın gücüne ya da 
kendisinden önceki santrfor Diego Costa'nın kazanma 
isteğine sahip olmasa da Antonio Conte, takımına bir 
oyuncudan fazlasını kazandırdı. Real Madrid 
altyapısında yetişen oyuncu; savunma arkasına 
sarkacak hıza, topu tutacak güce, orta sahaları oyuna 
katacak tekniğe ve geçen sezon 40 maçta 23 gol 
atmasını sağlayan bitiriciliğe sahip. 

Ispanyol oyuncunun Juventus'a transferini aslında 
Conte başlattı ancak transferinden 4 gün önce 
görevinden ayrılıp İtalya'nın başına geçti. Morata, 
Madrid'e dönmeden bir sene önce de Conte 
neredeyse onu takımına katıyordu. 

“Bu adam ligi kazanacaktı” demişti Morata'nın 
babası Alfonso oğluna. Babanızı daima dinlemeniz 
gerektiğinin bir kanıtı daha! 

Morata'nın, patronunun yeni 9 numarasına neden 
bu kadar yatırım yaptığını göstermesi yalnızca 10 
dakika sürdü. Bir hafta önce Community Shield'daki 
penaltı atışını kaçıran Morata, Burnley'e 3-0 
yenilirlerken oyuna girdi ve attığı kafa golünün 
ardından David Luiz'e asist yapsa da takımının 
beraberliği yakalamasını sağlayamadı. 

Kariyerinin çoğunluğunda aşılmaz engellere karşı 
mücadele etti. 14 yaşındayken Atletico Madrid genç 
takımındaki (Koke ve David de Gea'da oradaydı) 
sistem değişikliği onu yedek bıraktı. Tenise yönelmeyi 
düşündü ancak Getafe'de geçirdiği bir sezonun 
ardından Real Madrid'e transfer oldu. Kupalar 
kazandıkları 2009-10 sezonunda 30'dan fazla gol attı. 
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Bernabeu'nun zengin hücum derinliğine rağmen 
Carlo Ancelotti yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni 
kazandıkları 2013-14 sezonunda sık sık forma şansı 
buldu. Ancak Morata, yeteneklerini Juventus'ta vitrine 
çıkardı. Serie A ve Coppa Italia'yı kazanıp, Şampiyonlar 
Ligi finaline çıktılar. Yarı finalde Real Madrid'i eledikten 
sonra Barça'ya 3-1 yenildikleri finalde tek golü attı. 46 
maçta 15 gol çok iyi görünmese de Morata, Juve 
hücumlarının odağı oldu. 

Ancak Atletico Madrid altyapısında olduğu gibi, 
taktiksel bir değişiklik İspanyol oyuncunun etkisini 
kaybettirdi. Yeni transfer Mario Mandzukic forvete 
geçince sol kanata geçen Morata, güvenini kaybetti 
ve 115 gün gol atamadı. Yine de bu, Real Madrid'in 
2015-16'da geri alma opsiyonunu kullanmasına 
engel olmadı. 

Futbolcu, “Futbol ve kişilik açısından geliştim” diyor 
Guardian'a. “Insanlar makine olduğumuzu 
düşünüyor; kötü bir performansın arkasında kişisel ya 
da ailevi bir sorun olduğunun farkına varmıyorlar. 
Hisleriniz olan bir bireysiniz.” 

“Yuvamdan genç yaşta ayrıldım. Juventus'ta 
oynamak için mücadele ettim. Real Madrid'in geri 
alma opsiyonuna şartlanmıştım ve bu benim elimde 
değildi. Geleceğim belirsizdi. Tüm bunlar beni etkiledi 
ve biraz düşüşe geçtim. Dikkatim dağılmıştı.” 

Bu zor dönemde ona efsanevi kaleci Gianluigi Buffon 
yardımcı oldu. “Morata bazen ne kadar iyi olduğunun 
farkına varmıyor, sadece en iyi oyuncuların sahip 
olduğu bir yeteneğe sahip.” Sonunda geçtiğimiz 
aylarda evlendiği Alice ile Bernabeu'ya geri döndüler. 
2016-17'nin büyük bir kısmında Benzema oynasa da 
Real Madrid, son zamanlardaki en iyi altyapı 
oyuncusunu istemeyerek de olsa ikinci kez sattı. 

Morata birçok açıdan Diego Costa'nın tam tersi. 
Madrid'den ayrılmak için köprüleri yakmadı. Sahada 
oldukça sakin ve sadece gol atmaya odaklanıyor. 
Ancak teknik direktöründen gelecek mesajlara nasıl 
cevap verdiği bilinmiyor. 

Özetlemek gerekirse, Chelsea her şeye sahip olan bir 
oyuncu aldı. Ekim ayında 25 yaşına girecek 
oyuncunun gelişmeye devam edeceği kesin. 


MORATA BIRÇOK AÇIDAN 
DIEGO GOSTA'NIN TAM 
TERSİ. 0, MADRİD'DEN 
AYRILMAK IÇIN KOPRÜLERİ 
YAKMADI! 


DAVY 
KLAASGEN 


LAYER 


DEKİ XAVI İLE 
KIYAOLANDI 


avy Klaassen, Everton'daki ilk maçının böyle 
olacağını tahmin edemezdi. Babasıyla 
televizyonun karşısına oturup, Bergkamp'ı 
Arsenal'de izlediğinden beri Premier Lig'de 
oynamayı hayal ediyordu. Ancak Everton ile ilk 
maçında oynamaya pek hevesi yoktu. Klaassen, 
Tanzanya'daydı. Yaklaşık 35 bin taraftar, Dar es 
Salaam'da Everton'ın, Kenya ekibi Gor Mahia ile 
maçını izliyordu. Bir Premier Lig ekibi ilk kez Doğu 
Afrika'dan bir takımla oynuyordu. Unutulmaz olması 
için birçok neden vardı. Ancak 24 yaşındaki 
oyuncunun aklı başka bir yerdeydi. 

13 yılık Ajax macerası bir ay kadar önce sona 
ermişti. Klaassen'siz ilk maçta Ajax, Werder Bremen 
ile Avusturya'da oynuyordu. Bu maçta arkadaşı 
Appie Nouri bir anda yere yığıldı. 

“Tanzanya'ya gitmeden önce Maarten 
Stekelenburg'un evinde maçı izliyordum” diyor 
FFT'ye, duyguları sesinden anlaşılan Klaassen. 
“Havaalanındayken Twitter'da onun yere düştüğünü 
gördüm. Uçak kalkmadan hemen önce durumunun 
durağan olduğunu ve iyi olduğunu duydum. Ancak 
maçtan önce Tanzanya'da neredeyse beyin 
ölümünün gerçekleştiğini okudum. Futbol oynamak 
istemiyordum. Gerçekten de üzücü ve zor bir andı. 

“Onun için, ailesi ve takımdakiler için orada olmak 


Cruyff övdü, Bergkamp 
teknik direktörlüğünü 
yaptı ve Koeman onu 
takımına kattı. Everton”'ın 
yeni transferi Davy 
Klaassen, Hollandalı 
efsanelere yabancı değil. 
Eğer Everton'ın kupa 
hasretine son verebilirse o 
da bir efsane olacak. 


DU GERÇEKTEK Gİ 


Yazı Chris Flanagan 


istedim. Çok iyi bir oyuncu ve daha da iyi bir insandı.” 

20 yaşındaki oyuncunun durumu hâlâ kritikti. Kalıcı 
beyin hasarı varken Premier Lig başladı. 

Son iki sene Ajax'ın kaptanlığını yapan Klaassen'in 
adı geçen sezon Tottenham'la, ondan önceki sene de 
Arsenal ve Manchester United'la anılmıştı. Ancak 
Hollandalı oyuncuyu transfer eden kulüp, 23.6 milyon 
sterlin ödeyen Ronald Koeman'ın Everton'ı oldu. 

“Duyduğum ilk kulüp Everton'dı” diyor. “Geçen 
sezon gazetelerde bir şeyler okudum ancak 
menajerime “Net teklif geldiğinde söyle” dedim. 

Geçen sezon sona ererken Everton'ın ilgilendiğini ve 
teknik direktörün benimle görüşmek istediğini 
öğrendim. Ben de Ajax'taki sezonum bittikten sonra 

örüşeceğimi söyledim.” 

“Hollanda'da teknik direktörle görüştüm. Kulüple 
ilgili planlarını ve hedeflerini söyledi. Ardından » 


46 FourFourTwo.com.tr 


DAYI 
KLAASGEN 


a eke 
ie Lr 
R " 


DAVY 
KLAASGEN 


Altta 
Futbol efsanelerinin el 
verdiği adam Klaassen! 


Hollanda ile üç maça çıktı. Daha sonra işler hızlı 
gelişti. Ben de Tamam, bunu istiyorum, gidip bir 
denemek istiyorum” dedim.” 

Hollanda'da Koeman bir futbol efsanesi olarak 
tanınıyor ve bu da Klaassen'in Everton'a gelmesine 
katkıda bulundu. “Hollanda'da harikaydı” diyor yeni 
transfer. “Onu izleyemedim ancak videolarını 
gördüm. Harika bir oyuncuydu ve beni transfer etmek 
istedi. Antrenmanların Hollanda'dakilere benzer 
olması işime yarıyor.” 

Ancak Klaassen için futbol efsaneleriyle olmak yeni 
bir şey değil. “Ajax'ta birçok efsane ile; Arnold 
Muhren ve Ronald de Boer ile çalıştım. Ardından 
Frank de Boer ve Dennis Bergkamp... Her biri 
tecrübelerden bir şeyler öğretti.” 

Klaassen, daha da büyük bir efsane ile çalışma 
fırsatına sahip oldu: Johan Cruyff. 2012-13”te 
sakatlıktan ötürü gelişimi tehlikedeyken Cruyffun 
ona verdiği tavsiyeyi asla unutmayacak: “Uzun bir 
sakatlıktı ve bana “Barcelona'ya gel, orada tanıdığım 
bir adam var' demişti.” Klaassen, A takımda ilk 
maçına çıktığında Cruyff, Ajax direktörüydü. “Oraya 
gittim ve klinikte beni ziyaret etti. Özel bir andı.” 

2014'te sakatlığı atlatan Klaassen, takımın 
değişilmez isimlerinden oldu. Cruyff da orta sahada 
başarılı olması için neler gerektiğini söylerken; 
yükselişte olan yıldızı, Xavi ve Toni Kroos ile 
kıyaslayarak ona büyük bir övgüde bulundu. 

“Sağlam pozisyon almalısınız, hızlıyken topu kontrol 


edebilmeli ve hızla başa çıkabilmek için tekniğe sahip 
olmalısınız” demişti Cruyff. “Xavi, Toni Kroos ve Davy 
Klaassen bunları yapabiliyor. Üçü de harika sezilere 
sahip. Topu mükemmel bir şekilde sağa ve sola 
oynayabiliyorlar. İzleyin; Davy Klaassen Ajax'ta o 
mevkide oynadığında tempo hemen yükseliyor. 
Nadiren topu kaybediyor.” 

Cruyff dediyse bu büyük bir övgü! 

“Onlar gibi oyuncularla kimseyi kıyaslayamazsınız” 
diyor Klaassen, alçakgönüllü bir şekilde. “Ancak o 
Hollanda'nın en büyük efsanesi ve bunları 
okuduğumda mutlu oldum.” 

Küçükken hayranlıkla izlediği ve Ajax'ta yardımcı 
hocası olan Dennis Bergkamp ile de karşılaştırılıyor. 
Ajax'taki harika paslarını ve bitiriciliğini (Ajax'ta 181 
maçta 55 gol attı) eski Arsenalli ile antrenmanda 
yaptığı çalışmalara borçlu. 

“Son beş-altı sezondur onunla antrenman yaptım” 
diyor Klaassen. “Bana ufak şeylerden bahsetti. Çok 
fazla şut çalıştık ve ilk dokunuşum üzerine pratik 
yaptık. İlk dokunuş çok önemli.” 

Bergkamp gibi, Klaassen'in oyununda da zeka ve 
görüş büyük bir yer kaplıyor. “Hızlı düşünmekle 
alakalı” diye açıklıyor. Görünüşleri de o kadar farklı 
değil. Birçok kişi, Klaassen'ın yaşından büyük 
gösterdiğini söylüyor. 

, Eski antrenörüne her ne kadar hayranlık duysa da, 
İngiliz medyasının kendisine taktığı “Yeni Bergkamp” 
lakabıyla aynı fikirde değil. 

“Bu imkansız, onu kimseyle karşılaştıramazsınız” 
diyor gülümseyerek. “Ayrıca Dennis bir hücum 
oyuncusuydu, ben ise bir orta sahayım. Benim için o 
en iyi oyunculardan birisi. Premier Lig”le ilgili ilk 
hatırladığım şeylerden birisi Bergkamp. Çocukken 
yaptığı şeyleri ağzım açık izlerdim. 

Yine Bergkamp gibi, Klaassen'in yaptığı ince işler 
fark yaratmasını sağlıyor (ilk hafta Rooney'nin 
Stoke'a attığı golde yaptığı gibi). Rooney'nin ceza 
sahasına ilerlediğini gören Davy, ön direğe yaptığı 
sahte koşuyla iki savunmacıyı oyundan düşürüp, yeni 
takım arkadaşının kafayla vurmasını sağladı. 
Medyanın gözleri, Rooney'nin üzerinde olduğundan 
çok azı Klaassen'in katkısını gördü ancak o olmadan 
gol de olmazdı. 

Davy, İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu ile 
bağının kulüp için yararlı olabileceğine inanıyor. 
“Bence bağımızın gelişip, daha iyi olması gerek” 
diyor. “Transfer olduğumda onun geleceğini 
bilmiyordum. Birkaç oyuncu daha alacaklarını 
söylediler ancak Wayne'in geleceğini söylemediler. 
Öğrendiğimde Hollanda'daydım. “Güzel, o büyük bir 
oyuncu' diye düşündüm. O iyi bir adam. Geri gelip, 
eski takımıyla kupalar kazanmayı hedeflemesi çok 
güzel.” 

Iki oyuncunun da kupalar istediği açık. 
Kulüplerindeki son maçlarını birbirlerine karşı 
oynamaları ise ilginç: Klaassen ve Rooney, Mayıs 
ayındaki Avrupa Ligi finalinde Ajax-Manchester 
United formalarıyla karşı karşıya geldi. Klaassen'in 
takımı kaybetse de Ajax'ta 3 Eredivisie kazandı ve 
kazanma anlayışının, 1995'ten beri kupa 
kazanamayan Everton'a yardımcı olacağını 
düşünüyor. 

FFT, Klaassen'in o zaman 2 yaşında olduğunu 
hatırlatınca gülümsüyor ve bunu daha önce 
düşündüğünü söylüyor. “Evet, o fotoğrafı gördüm ve 
“O zamanlar 2 yaşımdaydım? dedim” diyor. “Bu garip 
ancak Everton büyük bir geçmişe sahip olan büyük 


“BURADA DA AJAK'TA 
YAPTIKLARIMI YAPMAK 
İSTİYORUM. KAÇ GOL OLUR 
BİLMİYORUM, ATABİLDİĞİM 
KADAR ÇOK ATACAĞIM!” 


bir kulüp. Elbette burada kupa kazanmak güzel olur. 
Kupa kaldırmak dünyanın en iyi hissi.” 

“Ajax'ta kazandığım şampiyonluklar ve geçen 
sezonki Avrupa Ligi macerası önemliydi. Ajax, Avrupa 
Kupası finaline çıkalı 22 sene olmuştu ve 
Hollanda'daki insanlar, yeniden bir Hollanda 
takımının finale çıkmasının imkansız olduğunu 
söylüyorlardı. Ancak bunu iyi bir futbol oynayarak 
başardık. Final günü, maçtan bir buçuk saat önce 
sahaya çıktım ve stat, tezahürat eden Ajax 
taraftarları ile doluydu. “Bu özel bir şey” diye 
düşündüm. Elbette kupayı kazanmak istiyordum 
ama ne yazık ki başaramadık. Yine de o takımın 
kaptanı olmaktan gurur duydum.” 

Klaassen, yakın bir zamanda Everton'da kaptan 
olmayı beklemiyor. Bir süredir Goodison Park'ta Phil 
Jagielka kaptan ve Leighton Baines de ardından 
geliyor. Bir de Manchester United ve İngiltere 
kaptanlığını yapan Rooney var. Bunun yanı sıra Galler 
kaptanı Ashley Williams ile sakatlığından ötürü 
sahalardan uzak kalan İrlanda Cumhuriyeti kaptanı 
Seamus Coleman var. 

Everton'da güçlü karakter eksiği yok. Klaassen 
kaptan olmasa bile Goodison'da bir lider olabileceğini 
göstermek istiyor. 

“Ajax'ta kaptandım ve burada da aynısını yapmak 
isterim ama önce uyum sağlamam lazım. Ajax'taki 
üçüncü ya da dördüncü senemde takımdaki en 
tecrübeli oyunculardan birisiydim çünkü normalde 


23-24 yaşına geldiğinizde yurtdışına transfer 
olursunuz. Ancak burada yaş ortalaması daha 
yüksek ve takımda birçok lider var.” 

Ilk maçlarında, geçtiğimiz sezonlarda Ross 
Barkley'nin üstlendiği hücumcu orta saha rolündeydi. 
Bu bir baskı olarak düşünülse de Davy aynı fikirde 
değil. Geçmişte, Christian Eriksen'in 2013'te 
Tottenham'a gitmesi ile benzer bir durumla karşılaştı. 

“Ajax A takımında ben ve Christian”ı pek 
karşılaştırmıyorlardı çünkü farklı tipte oyunculardık. 
Ancak genç takımda bazen bunu yaparlardı” diye 
itiraf ediyor 2016'da En İyi Hollandalı Futbolcu 
seçilen Klaassen. “Bence her tecrübe size yardımcı 
olur. Bunu bir baskı olarak görmemek lazım. İyi 
performans sergilemem gerektiğini biliyorum çünkü 
Ajax'ta da aynı durum vardı. 11 yaşımdan beri 
buna alışkınım.” 

Milli takımdaki ilk maçlarında da üzerinde 

baskı vardı. Pek de iyi gitmeyen Turuncuları 
kurtarması gerekiyordu. İlk iki resmi maçına, 
başarısız geçen Euro 2016 eleme maçlarında 
çıktı. “İyi oynamadık” diyor. “Dünya Kupası 
elemelerinde de İsveç'te bir maçımız vardı, 
kazanmamız gerekiyordu ancak berabere kaldık. Bir 
de berbat oynayıp mahvettiğimiz, 2-0 yenildiğimiz 
Bulgaristan maçı var. Yine de ülkeniz için oynamak 
daima büyük bir onur. Bu ulaşabileceğiniz en yüksek 
mertebe.” 
, Sevgilisi ile Manchester'a taşınan Klaassen, 
İngiltere'ye uyum sağlamakta çok az sorun yaşadı. 
“Buradaki hayat Hollanda'ya benziyor, bu yüzden 
benim için sorun olmadı. Hava da aynı, yağmura 
alışığım! İnsanlar da aynı zihniyete sahip.” 

Peki Liverpool ağzına alıştı mı? “Bazen insanlar 
birbirleriyle konuşurken anlamakta zorluk çekiyorum. 
Ancak benimle konuşurken düzgün bir şekilde 
konuşmayı deniyorlar” diye şaka yapıyor. 

Bu sezonki hedeflerine gelirsek, Klaassen geçen 
sezon Ajax'ta yakaladığı performansı devam 
ettirmek istiyor. Orta saha oyuncusu geçen sene 20 
kez fileleri havalandırırken, birçok golü Paul Scholes 
ya da Frank Lampard gibi son dakikalarda ceza 
sahasından geldi. 

“Takıma katkı yapmak istiyorum. Ajax'ta her sezon 
birçok gol attım. Burada da bunu yapmak istiyorum” 
diyor. “Kaç gol bilmiyorum, atabildiğim kadar çok 
atacağım.” 

Ajax ile üç kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 
Klaassen'in uzun vadedeki hedefi Everton'la 
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Şu an içinse hedefleri, 
geçen sezon elde ettikleri yedinci sıradan yukarısı. 
Ancak birçok kişi bu sezon da yedinci olacaklarını 
düşünüyor. 

“Bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğimizi 
düşünüyorum” diyor. “38 maçı da kazanmamızı 
bekleyemezsiniz ancak geçen seneden daha 
yukarıda olmamız lazım. Hollanda'da insanlar 
Premier Lig'de altıncı ya da yedincinin, Hollanda 
altıncı ya da yedincisi ile eşit olduğunu düşünüyor 
ama arada büyük bir fark var. Buraya geldiğinizde 
Everton'ın ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz.” 

Akıl hocası da aynı fikirde. Klaassen Everton'a 
transfer olduğunda Bergkamp ona bir mesaj atmış. 
“İyi seçim” demiş. Şimdi o sözleri haklı çıkarmaya 
kararlı. Bu zamana kadar kendisine inananların 
Bergkamp, Koeman ve Cruyff olduğunu düşünürsek, 
Davy'nin yeteneklerinden kuşkulanan çok az kişi olsa 
gerek. 


DAYI 
KLAASGEN 


DAVINSON SANENEZ 


Kulüp: Tottenham 
Bonservis: 42 
milyon sterlin 
Mevki: Stoper 


Danny Rose, yeni 
takım arkadaşını 
tanımak için adını 
internette aramak 
durumunda kalabilir 
ancak gördüğünden 
memnun olacaktır. 
Geçen yaz 
Barcelona B'nin 
teklifini reddeden 
Sanchez, bir sezon 
oynadıktan sonra 
42 milyon sterline 
transfer olduğu 
Tottenham'ın kulüp 
rekorunu kırdı! 
Elbette AZ 
Alkmaar'a röveşata 
ile gol atıyorsanız, 
Avrupa'nın elit 
kulüpleri sizi takibe 
alacaktır ancak 
Kolombiyalı oyuncu, 
mayıs ayında 
Manchester United 
ile oynadıkları 
Avrupa Ligi 
Finali'nde 
gösterdiklerinden 
çok daha fazlasına 
sahip. 21 yaşındaki 
oyuncu savunma da 
yapabiliyor. “O 
harika bir oyuncu” 
diyor Ajax ve 
Kolombiya'dan 
arkadaşı Mateo 
Cassierra. “Tam 
anlamıyla bir lider. 
Önemli niteliklere 
sahip farklı bir 
savunmacı.” Eğer 
en büyük eksiği olan 
pozisyon bilgisini de 
düzeltebilirse, Jan 
Vertonghen ve Toby 
Alderweireld ile 
Ajax tarihinin en 
iyi üç 
savunmacısından 
birisi olabilir. 
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Lionel Messi op kontrolüyle yarışacak bir oyun 


başka ne beklersiniz? 


19 omportamenti giusti” yüzünden benimle yıllardır 
alay ediyorsunuz” diyor Şubat'ta Roma, 
Palermo'yu 5-0 bozguna uğrattıktan sonra 
Luciano Spalletti duygusuz bir şekilde. 

“Comportamenti giusti” yani “doğru davranış” 

Spalletti'nin, Roma'ya 2005 yılında ilk gelişinden 

kalma bir terim. 

“Bu” diyor başparmağıyla arkasını işaret eden teknik 
adam, “doğru davranıştır işte.” Ardından elini öne 
doğru hareket ettirip, işaret parmağını göstererek 
öyle bir ton ve bakışlarla konuşuyor ki, çoğu yetişkin 6 
yaşındaki haline geri dönüp masanın arkasında 
kıvranmaya başlayabilir! 

Spalletti, Roma soyunma odasında daha yeni verdiği 
bu dersi tekrar anlatıyordu. Arkasındaki dev ekrandan 
bir video oynattı. Elindeki lazer ilede Mohamed 
Salah'ı gösterdi. 

“İkinci yarıda otuz dakika geçmişken 4-0 öndeydik 
ve 0,2 gol atmıştı bile. Bir tanesi tam aut çizgisinden 
harika bir vuruştu. Tekrar söylemem gerek, bu şans 
eseri değil, bilinçli bir vuruştu. Tüm zaferi kendisine 
saklayıp, gazetelerde 10 üzerinden 10 alabilirdi. 
Ancak bunun yerine şu koşuyu yaptı.” 

Videoda Roma, üçüncü bölgede topu kaybetmişti. 
Palermo oyuncusunun 4-5 metre gerisinde olan 
Salah, geri koşup ceza sahası içinde topu geri kazandı. 
Pozisyona, “güzelliğinin içinde çılgınlık var” diyen 
Spalletti, Salah”ın golünden ötürü bunu es geçen 
gazetecileri azarladı. 

Hızlı bir Roma kontra atağının ardından topu kontrol 
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bile etmeden, aut çizgisinden yapılan vuruşla ağlara 
giden golden nasıl etkilenirler? 

Fiorentina, Şubat 2015'te Salah'ı Chelsea'den 
kiraladığında şaşırmıştı. “Yeteneklerinin farkındaydık 
ancak bizi sonuca götüreceğini bilmiyorduk” demişti 
teknik direktör Vincenzo Montella, Salah beşinci 
maçına çıktıktan sonra. “Top ayağındayken en hızlı 
futbolculardan birisi olduğunu biliyorduk, büyük 
ihtimalle yalnızca Lionel Messi ondan hızlıdır. 

İtalya ve West Ham United'ın eski forveti Alessandro 
Diamanti ise kısa ve öz konuşmuştu: “Daha önce de 
hızlı oyuncularla oynadım ama o hem hızlı, hem 
teknik, hem de goller atabiliyor.” 

Menekşeler'deki yarım sezonunun ardından Rudi 
Garcia yönetimindeki Roma'ya kiralık olarak gitti ve 
burada da etkileyici performansına devam etti. Ancak 
Ocak 2016'da takıntılı Spalletti geldi ve takımın her 
bölgesine yaptırdığı tekrarlı antrenmanlarla Salah, 
takımına kupa kazandırabilecek bir oyuncu haline 
geldi. 

Nihayetinde Roma, geçen sezon yine Serie A'yı 


“4 kazanan Juventus'un gerisinde 4 puanla ikinci bitirdi. 
ARI | K KE N 1 i N ; Ancak Juventus 77 gol atarken (Liverpool da 78 

fazla puan toplanılan ve gol atılan sezonu oldu. Asist 

ve golleriyle de toplam gol katkısı; Fiorentina'da 16 


atmıştı) Roma 90 gol attı. Böylece kulüp tarihinin en 
i İV E N I | D E N B b N E | i R maçta 9, Roma'da Garcia ile 15 maçta 5 ve Spalletti 
I RAS | N DA YNAYA R | | YO R ile 50 maçta 42 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. 
— Geçen sezon her 94 dakikada 1 gol katkısında 
bulundu; ki bu Philippe Coutinho dahil her Liverpool 
fi N İ YA KALA M AK | | N p | R oyuncusundan fazla. Seria'da 71 kez ilk 11 başlayan 
oyuncu, 35 de gol attı. 
y5 Geçen sezonun başında Salah, Spalletti tarafından 
M | | 1 « | Kl ET k | H | | YA Ç | N i | VA A kendisine faydası dokunabilecek bir şekilde eleştirildi. 


Teknik direktörü, rakibini en az iki kez geçmesinde 
ısrar ediyordu. Mayıs ayında deplasmanda Chievo'yu 


5-3 yendikleri maçtan sonra Spalletti: 


4. “Olağanüstüydü. Artık kendine güvendiğinden 
S5 eğ ol bölgeler arasında oynayabiliyor, onu kim yakalayabilir 


ki? Onu yakalamak için bir motosiklete ihtiyacınız var” 
diyordu. 

Birçok yabancı oyuncu gibi Salah da Serie A'yı 
taktiksel eğitim olarak gördüğünü söyledi. Asla tek bir 
taktiğe bağlı kalmayan Spalletti, Roma'yı birçok kez 
4-3-3, 4-2-3-1 ve 3-4-1-2 ile sahaya sürdü. 

Salah genelde hücum bölgesinin sağında görev alsa 
da, zaman zaman Edin Dzeko'nun yanında ikinci 
forvet olarak ya da Dzeko'nun hemen arkasında, 
Radja Nainggolan'ın hemen önünde sağa doğru bir 
10 numara olarak oynadı. Takım arkadaşlarının 
kendisi kadar yetenekli olmadığı Mısır'da ise genelde 
10 numara pozisyonunda oynuyor. 

Detaylara gelecek olursak, Salah'ın özelliği sağdan 
sol ayağı ile topu içeriye gönderdikten sonra hızla 
ceza sahasına girmesi. Rakip savunmayı hızıyla etkisiz 
bıraktıktan sonra karşı karşıya kaldığı kaleciyi yakın 
mesafeden ayağının içi ile avlayınca klasik bir Salah 
golü izlemiş olursunuz. Geçen sezonun mart ayında, 
Roma'nın Fiorentina'yı yendiği maçta attığı gol bunun 
iyi bir örneği. 

Takıma iyice alışan Salah'ın Spalletti dönemindeki 
golleri, kurulan üçgende yapılan hızlı pasların 
ardından kalecinin hemen dibinden geldi. En önemlisi 
de santrfor Edin Dzeko'ya, ilk fırsatta hücumda 
yardımcı oldu. > 
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Salah'ın golcülüğü, sezileri sayesinde bir kanat 
oyuncusuna göre şaşırtıcı derecede iyi. Onu altıpasta 
boşta kalan ya da seken bir topu tamamlarken 
görebilirsiniz. Bazen ayak çabukluğu ve kaleyi 
düşünmesi ile rakip savunmacılara korku dolu anlar 
yaşatabiliyor. Şubat 2015'te Fiorentina'nın 
Tottenham'ı yendiği maçta Jan Vertonghen'i küçük 
bir çocuk gibi yere düşürerek attığı gol gibi. 

Salah'ın işi yakın mesafeden bitirmek. Geçen sezonki 
yüzde 19.3”lük şut-gol oranı ile Harry Kane'in Premier 
Lig'deki performansını geçmekle kalmadı, aynı 
zamanda son 6 sezondaki Premier Lig forvetlerinin 
yüzde 5'lik dilimine de girebiliyor. Yorucu koşularının 
yanı sıra ceza sahasında da sakin kalıyor. 

Salah'ın asistleri de genelde golleri gibi. Ayrıca 
çizgiye indikten sonra içeriye çıkardığı toplar da var. 
Palermo'ya dar açıdan attığı gol öncesinde topu 
Dzeko'ya göndermek istese de kaleciyi önde görünce 
fikrini değiştirmiş. 

İtalyanlar'ın deyişiyle bir “bombacı” olan Edin şğ 


Dzeko, Salah'ın kendisine yarattığı 22 fırsatın Az 


7'sini gole çevirdi. Salah ve Dzeko, Dortmund'un 
Pierre-Emerick Aubameyang ile Ousmane 
Dembele'sinin ardından Avrupa'nın en iyi ikilisi oldu. 

Mısırlının uzaktan şut tehdidi (geçen sezon 
Sassuolo'ya attığı gole bakın) ya da geçen sezon 
nisan ayında Bologna'ya karşı Diego Perotti'ye 
yolladığı, ardından Dzeko'nun golle sonuçlandırdığı 
Andres Iniesta stili pasları da var. Bu farklı yetenekleri 
Salah” birinci sınıf bir oyuncu haline getirebilir. 

Nisan ayında Roma, Bologna'yı 2016-17'de ikinci kez 
3-0 yenmişti, Kasım'daki ilk maçta da Salah ilk hat- 
trick'ini yaparken İtalyan La Repubblica Salah'ı 
“Soğukkanlı ve dokunulmaz” sıfatlarıyla anlatmıştı. 

Salah o maçta 33.89 kilometre hıza ulaştı; Usain 
Bolt ise dünya rekorunu kırdığı 2009'da 37.58 
kilometre ortalama ile koşmuştu. belN Sports, 
Salah'ın önceki sezon Fiorentina'da attığı 70 metrelik 
bir depar üzerinden hesap yaparak 100 metreyi 10 
saniyede koşacağını belirtmişti. 

Bu çılgın hız, Salah'ın 2015'teki Coppa Italia yarı 
finalinde Fiorentina forması ile Juventus'a attığı 
kariyerini sembolize eden golü hatırlatıyor. Simone 
Pepe'nin kullandığı korneri Menekşeler alınca 
hızlanmaya başlayan Salah, takım arkadaşının pası 
biraz gerisine atmasına rağmen topu topuğuyla aldı. 
Orta sahada, Salah'ın ilerisinde, Juve'nin son 
oyuncusu Simone Padoin vardı. Salah yine de topu 
bacaklarının arasında geçirip sağ üst köşeye yolladı. 

İslam dünyasının sevdiği Batı'da top koşturan birisi 
olarak Salah, sonsuza dek eleştirilerden kaçınacak. 
Basel'de hassas bir durum yaşamıştı. İsrail 
Şampiyonu Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları 
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası oyuncularla el 
sıkışmasa da bu durum yumruk tokuşturan Salah'ın 
peşini Roma'da bırakmadı. Yerel bir Yahudi lider, 
Salah'ı “Yahudi Düşmanı” olarak nitelendirirken, 
Roma'nın oyuncuyu transfer etmesine karşı çıktı. 
Kanat oyuncusu ise kendisinin İsrail karşıtı 
açıklamalar yaptığı iddialarını sert bir şekilde reddetti. 

Salah, 2012-13'te İsviçre Ligi'nin En İyi Futbolcusu 
seçildiğinde, kadın sunucu onu yanağından öpünce 
Müslüman taraftarlar arasında büyük bir münakaşa 
çıktı. Salah utandığını açıkça belli etti ve törendeki 
tepkilerin keyfini kaçırdığını söyledi. 

Üç yıl sonra Mısır-İtalya ilişkilerini bozacağından 
haberi yoktu. Şubat 2016'da genç bir Italyan, Giulio 
Regeni, Mısır'da ölene dek işkenceye uğramıştı. 


Sağda 

Salah, Liverpool 
formasıyla bu pozun 
benzerlerini vermeye 
hazırlanıyor 

Altta 

Roma'da, Totti'nin 
kanatlarının 
altındaydı 
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ROMA KULÜBÜNÜN DUBA! SEYAHATİNDE 
SALAH'IN YANINA GİDENLER, TOTTU'YE 
GİDENLERDEN DAHA FAZLAYDI! 


Avrupa, Mısır polisini suçlarken; Mısır hükümeti de 
Müslüman Kardeşlik'i suçluyordu. Roma da 25 Nisan 
2016'daki Napoli maçına “Giulio için gerçek” pankartı 
ile sahaya çıktı. Bu da Salah”ı hedef haline getirdi. 
Daha yeni Mısır turizm sektörünün elçisi olmuştu ve 
Roma'nın tesislerinde yayınlanmak üzere birkaç 
reklam çekilmişti. Arap medyası, Salah'ın Roma'dan 
ayrılmak istediğini reddetse de avukatı bu iddiaları 
yalanladı. Salah da cevabını asist yaparak verdi. 

Roma'daki ultraslar arasındaki gerilim, doğu-batı 
geriliminden az değil. Mayıs 201 7'deki derbinin 
ardından Lazio ultrasları, Kolozyum'un yakınındaki bir 
köprüye Salah, Nainggolan ve Daniele De Rossi 
formaları giyen üç manken ve “Kibar bir tavsiye... 
Işıklar açık uyuyun!” yazılı pankart asmışlardı. 

İyi İngilizce ve İtalyanca konuşabilmesine rağmen 
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az röportaj veren mahrem ve dindar bir adam için bu 
fazlaydı. Salah, genelde gol attıktan sonra az 
kutlama yapar, takım arkadaşlarına sarılır ve 
secdeye gider. Fiorentina ile Tottenham'a attığı 
golde formasını çıkarmasının nedeni ise İngiltere'ye 
kendisini kanıtlamak durumunda olması; ki bu 
Liverpool için iyiye işaret. 

Ancak Salah soğuk birisi değil. Takım arkadaşının 
attığı gole çılgınca sevinir, Roma'da oldukça popüler, 
Nainggolan ve kendisini Roma ağzı ile eğlendiren 
Francesco Totti ile arkadaş oldu. Ayrıca Roma'da 
cami çıkışı kendisinden imza isteyen hayranlarının 
da dileklerini sabırlı bir şekilde yerine getirdi. 

Montella, “Salah her zorluğa alışkın ve bunlara karşı 
sakin” demişti. Roma'ya transferi sonrası, Fiorentina 
taraftarları onu sosyal medyadan bombardımana 
tutmuştu çünkü Salah'ın kulübü oyaladığını 
düşünüyorlardı. Salah ise 6'ncı dakikada gol atarak 
cevabını vermişti. Kolezyum'un dışına formasını 
giyen manken asıldıktan sonraki 3 maçta da 2 gol 
atıp, 2 de asist yaptı. 

Salah, sakatlıklara karşıda mücadele etti. Roma'da 
geçirdiği iki sezonda iki kez aynı bileğinden 
sakatlandı ve ikinci sakatlık, Afrika Kupası'na da 
sarktı. 6 maç kaçırsa da 2016-17'de Serie A'nın en 
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çok gol atan 12 ismin arasında ve en çok asist yapan 
ikinci oyuncu oldu. Napolili Jose Callejon ondan 1 
asist fazla yaptı, sadece 1 fark. 

Salah'ın memleketlisi, eski Premier Lig oyuncusu ve 
şimdi de Mısır teknik direktörü olan Mido, Salah'ı çok 
övse de hâlâ Klopp'un pres oyununu öğrenmesi 
gerekiyor. Yine de bu taktik Salah'a tamamen yabancı 
değil: Ekim'de Napoli'ye karşı önde baskı yaptılar ve 
Salah, hem Koulibaly'nin kendi kalesine gol atmasına 
neden oldu, hem de Dzeko'nun golüne asist yaptı. Her 
hâlükârda Salah'ın müdahaleleri Sadio 
Mane'ninkilerden daha iyi. 

Sosyal medyada da Mane'den çok daha önde. Arap 
yıldızın 10 milyonu aşkın takipçisi var ve Orta Doğu ile 
Kuzey Afrika'da Pepsi'nin elçisi. Roma, 2016 yazında 
Dubai'ye gittiğinde Salah”ın yanına gidenler, Totti'ye 
gidenlerden daha fazlaydı! 

Liverpoollu taraftarlar, Klopp'un hücum 
seçeneklerini nasıl değerlendireceğini merak ediyor. 
Ancak sorulması gereken soru, Mısırlının nerede ya da 
kiminle oynayacağı değil, oynayamayacağında ne 
yapılacağı. Geçen sezon bir muhabir, Salah Afrika 
Kupası'na gidince Spalletti'ye ne yapacağını sordu. 
Spalletti de “Onun gibi birisini almam gerekecek” diye 
cevapladı. 


MOHAMEN 
DALAN 


WAYNE ROONEY 


Kulüp: Everton 
Bonservis: Bedava 
Mevki: Forvet 


Everton 
taraftarlarının, bu 
sezon yaptıkları 
forvet transferi için 
bir takdime ihtiyacı 
yok ancak genç 
taraftarlar 
Wazza'nın 13 yıl 
önce biten 
Goodison Park'taki 
ilk dönemini 
hatırlamayabilir. 
Old Trafford'da pek 
etkileyici olmayan 
birkaç sezonun 
ardından (2015- 
16'da Premier 
Lig'de 8 gol atarken 
geçen sezon bu sayı 
5'ti) Merseyside'a 
dönen Rooney'nin 
kariyerinin yeniden 
canlanabileceğine 
dair ilk işaretler 
geldi. Everton'a 
dönüşündeki ikinci 
maçında kafayla 
gol attı, Hajduk Split 
maçında iyi bir 
performans 
sergiledi ve 
Manchester City'e 
gol attı. 
Ronald Koeman'ın 
kumarı (bonservis 
olmasa da maaş) 
oldukça akıllıca 
olabilir. “Hâlâ 
mevkiinin en 
iyilerinden 
olduğunu 
gösteriyor” demişti 
Everton'ın ilk 
haftaki 1-0'lık 
galibiyetinin 
ardından Hollandalı 
teknik adam. “Topa 
sahip oluşu ile farklı 
bir seviyede, top 
ayağındayken 
rahat, iyi tercihler 
yaptı ve harika bir 
gol de attı.” 
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DİNAMO ZAGRER 
LYON 


Grup aşaması, 2011-12 


Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat- 
trick'i yapan oyuncuyu bilenler el 
kaldırsın! Bafetimbi Gomis 
önderliğinde Lyon'un, Dinamo 
Zagreb'i hezimete uğrattığı o 
dondurucu gecede Maksimir 
Stadyumu'nda olanlar bir kez daha el 
kaldırsın. 

Lyon'un Son 16'ya kalabilmesi için 
ikinci sıradaki Ajax'ın Real Madrid'e 
kaybetmesi ve aradaki 7 gollük averaj 


Gomis ilk yarı bitmeden skoru 
eşitledi. 47'nci dakikada Maxime 
Gonalons, Lyon'u öne geçirdi. İlk 
golün sahibi Gomis, 48 ve 52'nci 
dakikalarda attığı gollerle hat-trick 
yaptı. Ardından Lisandro Lopez, 
Jimmy Briand durumu 6-V'e getirdi. 
Ardından Gomis de #üncü golünü 
atıp bu tarihi skoru belirledi. Ajax da 
3-0 kaybedince Lyon tur atladı. 

Dinamo, teknik direktör Krunoslav 


farkının kalkması gerekiyordu. Lyon, 
Mateo Kovacic'in golüyle geriye düşse 


Jurcic'i kovduktan sonra duydukları 
utançtan dolayı taraftarlarından özür 


de daha atacakları çok fazla gol vardı. . diledi. 


LEEDS ÜNİTER 


i Ancak Yugoslav savunmacı o ,*.*ee,e, 

OTUTTGARI Jovo Simanic'i 83'üncü e 
dakikada oyuna alan Stuttgart e 

i İvi teknik direktörü Christoph o .-.:.:.:.:, 
İlk tur, ikinci maç, 1992-93 Daum, farkında almadan üçten NR 
TR fazla yabancı oyuncu a 

oynatmıştı! Leeds maçı hükmen o .*.*.:.-.:. 

3-0 kazandı. İİ. 

) UEFA, çözümü iki takım e 
Isim değişikliğine uğrayan arasında tarafsız bir sahada .*.*.:.*.-. 
turnuva şanssız bir başlangıca oynanacak üçüncü bir maçta doo ae 
sahne oldu. Leeds ve Stuttgart, o buldu. Ancak bu Alman ekibinin o :..:...” 
ilk turda toplamda 4-4 berabere (o hoşuna gitmemişti çünkü, .*.*..*.”. 
kalmıştı. Leeds'in Galler doğumlu a özele 
Şaşırdınız mı? oyuncusu Gary Speed'in “yerli” ec ni 
Neckerstadion'da 3-0 oyuncu olmadığını iddia .'..*.*.". 
kazandıktan sonra Yorkshire'da (O ediyorlardı. UEFA aynı fikirde e 
4-1 kaybeden Bundesliga değildi. Leeds üçüncü maçı lo 
Şampiyonu da şaşırmıştı! Gordon Strachan ve Carl e 
Deplasman golü kuralı ile turu Shutt'un (en solda) golleri le :*.:.:.:.:.». 
geçmiş olmaları lazım, değil mi? o kazandı. el 
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<< İNTER MİLAN , < Kır 


SU ÇeyrekFinal, ilk maç, 2010-11 
NUM Bubir kuş mu? Yoksa uçak mı? Hayır, 
Gulu. 27'nci saniyede gol yemeden önce 


NN ceza sahası dışında Süpermen gibi 


Suu. uçan Manuel Neuer! Dejan 


le e Stankovic'in neredeyse orta sahadan 


e gelişine vurduğu vole Manuel Neuer 


a için şanssız bir andı. Geriye kalan 89 


“uu... dakika ise bir o kadar büyüleyiciydi. 33 


ln yaşındaki Raul bir önceki sezonun 


İN şampiyonlarının kötü savunmasıyla 


ila e adeta eski günlerine dönmüştü. 


DORUSS1A DORTMUNI 
JUVENTUS 


Final, 1996-97 


Dormund teknik direktörü Ottmar Hitzeld, 1997'deki finalde 
Stephane Chapuisat'ın yerine Lars Ricken'i oyuna almadan hemen 
önce “Gir ve skoru belirleyen golü at!” talimatını vermişti. Kariyeri 
boyunca yalnızca Dortmund forması giyen Ricken'in, menajerinin 
talimatlarını yerine getirmesi yalnızca 16 saniye sürdü. Topa ilk 
dokunuşundaki harika aşırtma ile o meşhur 3-1Vlik galibiyeti getirdi. 

Karl-Heinz Riedle'nın ilk yarıdaki 2 golünden sonra devre arasında 
Sergio Porrini'nin yerine oyuna giren Alessandro Del Piero, Juve'nin 
maça ortak olması için çabaladı. Riedle (solda) bu geceyi 
öngörmüştü. Maç günü sabaha karşı ter içinde uyanan oyuncu 
nefes nefese “Rüyamda iki gol attım!” demiş. 
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HAMBURS 
JUVENTUS 


INTER MİLAN nm 


ARSENAL > 


Grup aşaması, 2003-04 e 

San Siro'ya kaygılı bir şekilde gelen , *.:.*.*.*.” 

Arsenal taraftarlarını anlamak A 

mümkün. Ligdeki ilk 13 maçın 10'unu el 

kazansalar da Avrupa'da Inter'e (3-0) e 

ve Dinamo Kiev'e (2-1) kaybetmişlerdi. . /*:*.-/-.-. 

Lokomotiv Moskova ile golsüz ll. 

berabere kaldıktan sonra da 4 puanla ae la 

kendilerini grubun dibinde oo...» 

DARCELONA bulmuşlardı. İN 

İyi tarafından bakarsak Thierry ei 

I Henry'e sahiplerdi. Fransız forvet, cc .*.*.*.*.. 

İ | NA N İ Kl N Materazzi ve Cannavaro'dan oluşan le 

Inter defansını dağıtmıştı. Ceza sahası oo *.'.'.'.. 

Grup aşaması, 1997-98 çizgisinden ayağının içiyle gelişine bir .:.:.:.:.:. 

, vuruşla ağları bulan Henry Gİ 

durdurulamazdı. 48'inci dakikada da 1.1.1. 

yaptığı asisttedurumun2-1'e ,.,., ......, 

gelmesini sağladı. Henry'nin sahada e 

1986'da Kiev'in 128 kilometre kuzeyindeki hareketli oluşu Edu ve Robert Pires'in Ye ee 
Çernobil'de nükleer reaktör patlayıp, atmosferde son 5 dakikada gol atmasını sağladı... .*.'..:.-. 
radyoaktif bir bulut oluşturunca 9 yaşındaki bir Maçın ardından “Bazı oyuncular e 
çocuk Kiev'deki evinden tahliye edilmek zorunda istedikleri zaman kontrol edilemez İİ 
kaldı. 11 yıl sonra Andriy Shevchenko, Rivaldo ve oluyor” diye yazmıştı La Gazzettadello  .:.:.... 
Luis Figo'nun oynadığı Barcelona'ya karşı hat- Sport. “Henry dün Inter'i katletti”... *.-.-.:.-. 
trick yaptı. “Kiev'de Barcelona'yı 3-0 yenmiştik ve “Bu performansı sadece İngiltere'nin o (--'-'--”. 
bir arkadaşım “Bakalım diğer maçta ne Münih'teki 5-1'lik galibiyeti ile oni 
yapacaksınız?” demişti” deyip gülüyor Sheva. 3 kıyaslarım” demişti maçtan sonra o *.*.*.*.*.”, 
gol atamayacağıma dair iddiaya girdi. Sonuç Ashley Cole. “Ama bu daha da iyiydi!” . (-'-.--.... 
olarak bana bir akşam yemeği ısmarladı.” O kadar iyiydi ki Arsenal, stoperde 11 
Ertesi sezon Kiev yarı finale çıktı, daha sonra da Pascal Cygan'ın oynamasına rağmen Oo|*.'.*.*.'.”, 


Shevckenko Milan'a transfer oldu. rahatça kazanmi$şti....|(( ee 


MANCHESTER GIT 
MONAGI 


Son 16, ilk maç, 2016-17 


Etihad'daki bu çekişmeli maçta Leondro 
Jardim'in genç ve dinamik ekibi 
kaybetmesine rağmen kendini 
göstermişti. Beklenmedik derecede açık 
bir maçtı. Şampiyonlar Ligi eleme turunun 
ilk maçında ilk kez sekiz gol atılmıştı. Ligue 
1 ekibi 2-1 ve 3-2 öne geçmesine rağmen 
Agüero, John Stones ve Leroy Sane'nin 
golleri ile City maçı kazandı. Mavililer ucuz 
kurtulduklarını sanmıştı, ta ki 
Guardiola'nın oyuncuları 3 hafta sonraki 
rövanş maçında 3-1 kaybedip turnuvadan 
elenene dek. 


AJAX 


BAYERN MÜNLE 


Yarı final, ikinci maç, 1994-95 


Amsterdam ekibi 1970'lerde dünya 
futbolunu domine etmişti ancak 
“90'ların ortasındaki muhteşem 
performansları da görülmeye değerdi. 
Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, 
Marc Overmars, Edgar Davids, Patrick 
Kluivert ve De Boer ikizlerin olduğu 
inanılmaz bir kadroydu. 

Kupayı kazanırken sergiledikleri en 
çarpıcı performans da Bayern 
Münih'i yıkmalarıydı. 

Almanya'da golsüz biten 
maçın ardından Louis van 
Gaal'in takımı Jari 
Litmanen'in kafa golü ile öne 


geçti ancak Marcel Witeczek durumu 
eşitledi. İlk yarının sonlarında Ajax 
kontrolü ele aldı. Önce Finidi George 
ceza sahasının hemen dışından ağları 
buldu ardından da Ronald de Boer 
durumu 3-1'e getirdi. İkinci yarının 
hemen başlarında Nwankwo Kanu 
(aşağıda) pasını Litmanen'e aktardı, o 
da bir kez daha ağları buldu. Mehmet 
Scholl penaltı noktasından farkı 2'ye 
indirse de Almanlar dağılmıştı. 
Overmars da bitime 2 dakika kala 
5'inci golü atıp pastanın üzerine çileği 
kondurdu! Finalde de Milan'ı 1-0 yenip 
kupanın sahibi oldular. 


ELDER 4 
LVERPODL ! 


Çeyrek final, ikinci maç, 2008-09 


İngiliz takımlarının maçlarının 
oldukça sıradan olduğu bir 
dönemde bu maç en iyisiydi. 
Chelsea, Anfield'da 3-1 
kazanmıştı ancak Fabio 
Aurelio'nun harika frikiği ve Xabi 
Alonso'nun penaltıdan bulduğu 
golle Liverpool devreye 2-0 önde 
girdi. İkinci yarıysa Didier Drogba, 
Alex (mermi gibi bir frikikle) ve 
Frank Lampard'ın golleri durumu 
tersine çevirdi; derken Lucas ve 
Dirt Kuyt'ın golleri konuk ekibi bir 
kez daha öne geçirdi. Lampard”'ın 
son dakikalarda attığı golse 
mavilileri rahatlattı ve yarı finalde 
Barcelona'nın rakibi oldular. 
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V 0) SANPİYONLAR 


Lti MAÇLARI 


BİELOEA 
DARGELONA 


Son 16, ikinci maç, 2004-05 


İki rekabetin doğuşu: Chelsea vs 
Barcelona ile Mourinho vs futbol. Camp 
Nou'da Drogba'nın atıldığı maçta 2-1 
yenildikten sonra Chelsea teknik direktörü 
Mourinho, Barça'daki meslektaşı Frank 
Rijkaard'ı devre arasında hakem odasına 
girip hakem Anders Frisk ile konuşmakla 
suçladı. İsveçli hakem de sonuç olarak 
ölüm tehditleri aldı ve hakemliği bıraktı. 
UEFA Hakemler Birliği Başkanı Volker Roth 
Mourinho'yu “futbol düşmanı” olarak 
adlandırdı. 

Chelsea ikinci maça harika başladı ve 
Eidur Gudjohnsen, Frank Lampard ve 
Damien Duff'ın golleriyle ilk 20 dakikada 
3-0 öne geçti. Ronaldinho da 1 gol atıp 
toplam skordaki farkı Ve indirdi. Bunun 
ardından da karşılaşmanın en inanılmaz 
anını gerçekleştirdi. 

Andres Iniesta topu Brezilyalının önüne 
yolladı ve topu geri almak için ceza 
sahasına koştu. Ancak Ronnie, önündeki 
oyunculara rağmen hafifçe dokunduğu 
topu köşeye gönderdi. Chelsea maçın 
böyle bitmesi halinde elenecekti. Ancak 
John Terry'nin kafa golü Chelsea'ye turu 
getirdi. Gece, stat tünelinde iki takımın 
oyuncularının birbirine girmesiyle 
sonlandı. 


uA 
ŞAMPİYONLAR 
0 İRİMAÇLAR 
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Eğer iki takımın kaderini tanımlayacak Oo karşısında La Liga'yı kazandığı maçta 
bir maç varsa o da 1974'teki Avrupa adalesinden sakatlanan Diego Costa 
Kupası finalidir. Bayern Münih, ilk iyileşememiş ve sadece 8 dakika 
maçta 120'nci dakikada beraberliği oynayabilmişti. Ancak Atletico tam bir 
bulunca iki takım iki gün sonra tekrar Simeone takımıydı, Camp Nou'da gol 
karşılaştı ve Bayern Münih 4-0 atan Diego Godin, Real'i de boş 
kazanarak kupayı müzesine götürdü. geçmeyip gol perdesini açtı. 
Ertesi sezon da kupayı kazanarak Savunmada harika bir iş çıkaran 
Avrupa'nın süper gücü haline geldiler. o Atletico, 92:48'e kadar Real'i 
Atletico Madrid ise “El pupas” yani durdurmayı başardı, ta ki Sergio 
“Lanetliler” adını aldı ve sonsuza dek Ramos durumu eşitleyip tarihi 
I (Al N Al I | İ | gölgede kalmakla lanetlendiler. Diego Oo tekrarlayana dek. Bu golle çöken ve 
Simeone'nin oyuncuları, 1996'dan bu değişiklik haklı kalmayan Atletico 
yana kulübe ilk La Liga uzatmalarda hezimete uğradı. Real 
ATI Tİ f İ N Al İ | İ | Şampiyonluğunu kazandırırken yerel Madrid ise Gareth Bale, Marcelo ve 
rakipleri Real'den 4 puan almış olsa Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 
Final, 2013-14 da Real Madrid'e karşı 14 yıllık 10'uncu kez Şampiyonlar Ligi'ni 
galibiyet hasreti (bir sezon sonra sona Oo kazandı. Zaten maçta tek eksik 
©) erecekti) devam ediyordu. CR7'nin formasını çıkartmasıydı, o da 
Atletico'nun hafta sonu Barcelona oldu. 


Belçika şampiyonuna karşı maçın a 
bitimine 24 dakika kala 3-0 ii 
gerideyken işler Otto Rehhagel için iyi 5 : 


görünmüyordu. Ancak o Wynton o ..... 


Rufer'e sahipti. Yeni Zelandalı büyük ere 
bir isim olmayabilir ancak Rehhagel ;.......... 


forvet oyuncusundan dahailkk , ..... 
WERDER OREMEN r antrenmanda o kadar etkilenmişti ki e 
“Neden Real Madridde (es <x.». 


oynamıyorsun?” demişti. e 
ANDERLEĞİT J Rufer 66'ncı dakikada takımını ia e 
umutlandıran golü attı. Rune Bratseth  *.*.*.-.-.”. 


Grup aşaması, 1993-94 6 dakika sonra farkı Veindirdive o ©... 


sonuncusu Rufer'in 2'nci golü olmak ........ 


üzere 3 gol daha geldi. e 
Bremen'den akan nehir, Weser'in o—o0O0O0O(©< ee 


Mucizesi, o gün doğmuştu! e 


— 
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DORUSSIA DORTMUNI 


MALAGA 


JUVENTUS 
MANCHESTER UNITEN 


Yarı final, ikinci maç, 1998-99 


Bu maçın Roy Keane'in 
United'daki en iyi 
performanslarından birisi 
olduğunu söylemek 
Ayasofya'nın tavanının 
güzel olduğunu söylemek 
gibi bir şey. Ofsaytın kralı 
Filippo Inzaghi, Juve'yi 2-0 
öne geçirdiğinde son 
düdüğe 11 dakika kalmıştı 


ve toplam skor 3-1'di. 

Keane, Kırmızı Şeytanlar” 
yalnızca irade gücü ile 
Camp Nou'daki finale 
taşıdı. Kaptan gol attı, kart 
gördü ve Dwight Yorke ile 
Andy Cole'un göllerinde 
kilit rol oynadı. Ancak 
cezasından ötürü finalde 
forma giyemedi. 


MONASI 
REAL MADRAN 


Çeyrek fınal, ikinci maç, 
2003-04 


A 


Modern futbol protokollerine 
göre eski takımınıza gol 
attığınızda sevinmezsiniz; 
özellikle de kiralık gitmişseniz 
ve maaşınızın yüzde 65'ini eski 
kulübünüzden alıyorsanız! 
Tabii Fernando Morientes 
değilseniz... Raul, Ronaldo ve 
Zinedine Zidane'ın olduğu 
Real Madrid, toplam skorda 
5-2 öndeydi ve sadece 45 
dakika kala Fernando 
Morientes bu epik geri 
dönüşün başını çekti. Önce 
Ludovic Giuly'nin (yukarıda) 
golünün asistini yaptı, 
ardından da kafa golü ve deli 
gibi kutlaması ile takıma umut 
verdi. Giuly 2'nci golünü 
attığında Real bitmişti. 
“Bunun tadını çıkaracağım” 
demişti maçtan sonra 
Morientes. Çıkardığına eminiz! 


DEPORTIVU 4 
MILAN | 
Çeyrek final, ikinci 
Maç >, 
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Deportivo Riazor'da, aldıkları 
4-TVlik yenilginin ardından turu 
geçmek için mücadele 
edecekti ancak o zamana 

dek Şampiyonlar Ligi'nde 
hiçbir takım üç farktan geri 
dönememişti. 

Ancak teknik direktör Javier 
Irureta, başaracaklarına 
inanmıştı. “El Rifle”; Walter 
Pandiani, Juan Carlos Valeron 
ve Albert Lugue'nin golleri ile 
Deportivo ilk yarıyı 3-0 önde 
bitirdi. Fran'ın 76'ncı dakikada 
skoru belirleyen golü, Carlo 
Ancelotti'yi hayalet görmüşe 
çevirmişti. 

Maç tam da Irureta'nın hayal 
ettiği gibiydi! 
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DARGELONA | 


Final, 1993-94 
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“Onlardan daha iyisiniz” demişti Barça 
teknik direktörü Johan Cruyff, oyuncuları 
sahaya bakarken. “Kazanacaksınız!” İki yıl 
önce bu kupayı kazanan ve dört sene üst 
üste La Liga Şampiyonu olan Barçalı 
oyuncular, onun sözüne güvendi. 
“Kendimize çok fazla güveniyorduk” 
demişti sağ bek Albert Ferrer, FFT'ye. 
“Kolay olacağını düşünmüştük.” 

Stoper Miguel Angel Nadal, takımın 
galibiyeti “garanti” gördüğünü hatırlıyor, 
özellikle de forvette Hristo Stoichkov ve 
Romario gibi Avrupa'nın en iyileri varken. 

Ancak Fabio Capello'nun başka fikirleri 
vardı. UEFA'nın yabancı sınırından ötürü 
Cruyffun, Michael Laudrup'u 
oynatmadığını görünce rahatladı. Orta 
sahada oynayan Marcel Desailly, 
Barcelona'nın pas yollarını etkisiz hale 
getirip bu büyük zaferin son golüne de 
imzasını atmıştı. Daniele Massaro 2 gol 
atsa da, maçın yıldızı Dejan Savicevic'di. 

“En çok etkilendiğim oyuncu Dejan” 
demişti Capello. “Sıkı çalışırdı ve o 
sahadaysa herkes iki kat daha sıkı 
çalışmak zorunda kalırdı.” 

Yugoslav oyuncunun 47'nci dakikadaki 
aşırtma golü tam da Barceona'nın 
atacağı türden bir goldü. Cruyffun rüya 
takımı bir daha asla eskisi gibi olamadı! 


(e 
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MANCHESTER UNITEN ) 
BAYERN MUNIK | 


Be Final, 1998-99 

e Bayern'in erken gelen golü kullandığı kornerde Giggs'in 
Gleleleleir — United'i uyarmıştı: Ronny şutunu Teddy Sheringham 
<..... Johnsen'inCarsten Janckere (otamamladığında uzatmalar 
e yaptığı faul sonrası Mario kesinleşmiş gibiydi... Ancak 
eee Basler, frikikten Peter bir kornerde Sheringham 
5... Schmeichel'ı avlamıştı. topu indirdi ve Ole Gunnar 
5... Dahasımı? Büyük ihtimal Solskjaer golünü attı. 

si Ye Kırmızı Şeytanlar'ın elinden Solskjaer'in unutulmaz gol 
-....'. — geleni yapmasına rağmen sevinci ve ardından Italyan 
co çokazfırsat yarattığını hakem Pierluigi Collina'nın 
Gi ae unutmuşsunuzdur; Bayern “aslan kükremesi” olarak 
Selelelele o topuliki kez direğe attı, Ryan (oo adlandırdığı o ses. Samuel 
0... Giggs ve Jesper Blomagvistde o Kuffour kendini yere bırakıp 
ee e kaleyi zayıf bir şekilde çaresizlik içinde yeri 
sSelllele — yokladı. yumruklarken United, 
e Ancak uzatmalar akıllarda hikâyelerle dolu tarihinin en 
Ni kaldı. David Beckham'ın iyi üç dakikasını kutladı! 


iie eli feuatayike 
...... 
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“Bu çılgın insanların sporu” 
demişti maçın ardından 
Barça teknik direktörü Luis 
Enrigue. “Ağlamak istiyorum 
ancak gözyaşı gelmiyor.” Son 
zamanların en inanılmaz 
Şampiyonlar Ligi maçı için 
şaşkınlık doğru bir tepki 
olacaktır. Üç hafta önce 
Fransa'nın başkentinde 4-0 
kaybeden Barcelona, 
onurunu korumak için 
oynuyordu. Ancak 50'nci 
dakikada durumu Luis 
Suarez (o gece hilekârlığının 
zirvesindeydi), Kurzawa'nın 
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kendi kalesine attığı gol ve 
Messi'nin penaltısı ile 3-0'a 
getirmişlerdi bile. 

Edinson Cavani'nin 62'nci 
dakikadaki golü Katalanların 
3 gole daha ihtiyaç duyması 
demekti. Ancak son 5 
dakikada golleri bir şekilde 
buldular. Neymar'ın 2 golü 
ve Sergio Roberto'nun son 
dakikalardaki golü 
stadyumdakileri çılgına 
çevirdi! Sadece Pigue buna 
nasıl tepki vereceğini 
biliyordu. “Bu gece çok fazla 
sevişme olacak!” 
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JUL BAPITOTA 


Eski Real Madrid ve Arsenalli Brezilyalı; harikalar yaratacak takımını 
kurarken, sahaya ağırlıklı olarak hücumu düşünen bir 11 çıkardı! 


ROBERTO CARLOS 

“Bence Roberto 

Carlos futbolda tek 
> başınadevrim 


yapmış bir isim. Güçlü, hızlı, 
teknik ve her anlamda eksiksiz 
bir futbolcuydu. Onu 
durdurmaya çalışan 
rakiplerinin adeta üzerinden 
geçerdi! Şu an dünyanın en 


popüler kulüpleri dahi onun 
özelliklerine sahip futbolcular 
bulmakta zorlanıyor. Kötü 
haber: Bence zorlanmaya da 
devam edecekler!” 

CAFU SERGİO ROBERTO 


RAMOS CARLOS z ZINEDINE ZIDANE 
— A “Messi ve 
" Ronaldo'nun şu an 


yeryüzündeki en iyi 
futbolcular olduğu konusunda 
herkes hemfikir. Onlardan 
önceyse Zidane'ın en iyi 


olduğu tartışmaya kapalı bir 
konuydu. Oysa o hiçbir zaman 
ZINEDINE gösteriş meraklısı olmadı. 
ZIDANE Soyunma odasında utangaç 
| KAKA 


RONALDINHO dl hali vardı, konuşmazdı ama 

erkes onun sahada neler 
yapabileceğini bilirdi. Teknik 
direktör olarak yaptıklarıyla 
beni hiç şaşırtmaması 
bundan.” 


gi 
, $ “Tümdünyaonu El 
<8 Fenomeno' olarak 
tanıdı ve oda bu 


yakıştırmanın hakkını sonuna 
kadar verdi. Talihsiz sakatlıkları 
olmasa bıraktığı yerden çok 
daha ötesine gidebilirdi. Onu 
tanıyan herkes bunu isterdi 
çünkü tanıdığım en eğlenceli 
adamdı.” 


Röportaj Martin Harasimowicz 
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MANUEL PELLEGRINI 

“Malaga'da 1 buçuk yıl onunla birlikte çalıştım ve IKER THIERRY 

zihniyetine hayran kalarak ayrıldım. Sakin, çalışkan CASILLAS ki HENRY 
Hive tanıdığım en dürüst insandır.” 
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adece size özel, 


Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca 
otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, 
lounge'larda konforun keyfini çıkaracak, duty free'de indirimlerden yararlanabilecek, 
havalimanında vaktinizi kendinize ayırabilecek en önemlisi 

havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 

Bu ayrıcalıklara sahip olmaya ne dersiniz? 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 
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